
SPAANSE GEVANGENISSEN

de Nederlandse consul-generaal in Madrid, Th. de Bruyn Tengbergen, die
voor de belangen van vluchtelingen en Engelandvaarders diende op te
komen, nogal eens voorgehouden. Vanalle regeringen in ballingschap had
overigens alleen de Nederlandse in Spanje nog een gezant; diens positie was
tot de grote ommekeer in de oorlog, eind '42, bepaald kwetsbaar.

*

Wij behoeven, wat Spanje aangaat, niet over Joodse vluchtelingen te
schrijven: zij passeerden het land, maar bleven er niet, althans niet lang, en
hetzelfde geldt voor de kleine tweehonderd Engelandvaarders van de
Bilbao-groep, Gelukkigen! Nagenoeg alle overige Engelandvaarders hebben
in Spanje een moeilijke tijd gehad.

Zij kwamen er, gelijk reeds gezegd, meestal eerst in een gevangenis
terecht voordat zij (maar dat gold lang niet voor allen) naar het kamp
Miranda de Ebro overgebracht werden. Sommigen werden in de ene
gevangenis na de andere opgesloten, zodat de tijd, in deze vorm van detentie
doorgebracht, tot een jaar kon uitlopen. In elk van die gevangenissen zaten
naast commune misdadigers massa's republikeinen, politieke gevangenen
dus, die, als ze niet terdoodveroordeeld waren, in de regel dertig jaar
gevangenisstraf moesten uitzitten; het waren 'meest zeer prettige mensen',
aldus een Engelandvaarder, 'die zich op dat leven hadden ingesteld en er
toch nog iets van wisten te maken." Al die gevangenissen waren smerig en
men kreeg er weinig te eten. Tot eind '42 ontving men er in talrijke gevallen
maar weinig hulp van Nederlandse officiële instanties. Daarin kwam later
verbetering. Men kon toen overal voor aanvulling van het rantsoen zorgen
doordat men, zodra het aan het Nederlandse consulaat-generaal in Madrid
of een der eonsulaten bekend was waar men zich bevond, per week 50 pesetas
(ca. f 10) toegezonden kreeg; daarmee kon men in de cantine die elke
gevangenis rijk was, fruit kopen als bananen, sinaasappels, mandarijnen en
vijgen - vruchten die goedkoop waren doordat een groot deel van de
Spaanse fruitexport weggevallen was. Naast de hulp door de eonsulaten
was er de hulp door vertegenwoordigers van Nederlandse ondernemingen.
Zo werd in de herfst van '43 (te bedenken valt dat het Spaanse regime toen
bezig was zijn draai te nemen) in de gevangenis van Lerida een groep
Engelandvaarders 'als vorsten verzorgd' door de vertegenwoordiger van
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