HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

Philips, José Tous Girondes: deze droeg er zorg voor dat een bij de ge-
vangenis gelegen hotel elke dag bij de Nederlanders een warme maaltijd
extra liet brengen.! ‘Afgezien van het feit dat het deprimerend was dat wij
daar onze tijd zaten te verliezen, was’, aldus een dier Engelandvaarders,
‘het verblijf niet onplezierig.”? Ook de Nederlandse consulaten zorgden in
die tijd wel voor dergelijke extra maaltijden, zo begin '44 in Barbastro,
‘de aardigste gevangenis die ik ooit heb meegemaakt’, zei later een Engeland-
vaarder,

‘een charmante gevangenis . . . In de eerste plaats behoefde er . . . niet gewerkt
te worden en dan hadden wij elke avond revue. Er waren de meest uiteenlopende
nationaliteiten bij elkaar. Er werd gezongen, er werd gespeeld, er werden liedjes
gedeclameerd en verhalen verteld. En dat werd dan besproeid met enige emmers
wijn die we in de cantine konden kopen. De enige mensen die daar last van
hadden, waren de mensen die nog nooit in de gevangenis gezeten hadden. Die
waren haastig en wonden zich op en dat is natuurlijk verkeerd, vooral in een
land als Spanje. De verhoudingen met de bewaking waren ook heel gemakkelijk.
Ik was bijvoorbeeld een keer in de cantine om iets te kopen toen de directeur
van de gevangenis er aan kwam. Ik had toen een pullover aan die ik van de
legatie gekregen had; hij heeft er toen aan gevoeld en gezegd: ‘Se vende?”,
‘Is dat te koop?’ Zo was de directeur van de gevangenis. De onderdirecteur
gaf ik les in Frans en Duits. Daardoor kreeg ik wat brood extra.’®

In het kamp bij Miranda de Ebro had men het moeilijker, vooral in de
jaren '40, '41 en '42. Er zaten in '40 al Nederlanders gevangen, nl. de al
vermelde ruim twintig leden van de Internationale Brigade.* Andere Neder-
landers, Engelandvaarders dus, kwamen er, voorzover bekend, pas in
september ’40 terecht. Het kamp was een inrichting van het Spaanse leger
en had dus een staf van militairen: officieren en onderofficieren. Het bestond

1 Tous Girondes en zijn Spaanse echtgenote ‘hebben’, aldus van Heuven Goed-
hart, ‘aan menig Nederlander de hemel verdiend’; onvermoeibaar waren zij in het
bieden van hulp: ‘wat dunkt u van een Spaanse die drie maanden lang dag aan dag
op bezoek gaat bij een ziek geworden Nederlander die in een hospitaal is opge-
nomen? Wat dunkt u van twee mensen die iedere landgenoot gastvrij in hun huis
ontvingen en hen bijstonden in letterlijk alles: in het voeren van telefoongesprekken,
in het kopen van wat kleding, in het bezoeken van politie-autoriteiten ter verkrij-
ging van het zo begeerde verlof om naar Madrid door te reizen?’ (G. J. van Heuven
Goedhart: De reis van ‘Colonel Blake’ (1945), p. 73-74). * Getuige C. M. Beets,
Engq., dl. VI ¢, p. 99. 3 Getuige I. A. M. Schmutzer, a.v., p. 7. ¢ Wij noemen
hen Nederlanders hoewel zij natuurlijk, doordat zij zonder verlof van de regering
in vreemde militaire dienst getreden waren, hun Nederlanderschap verloren hadden.
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