KAMP MIRANDA DE EBRO

er gingen scherpe protestbrieven naar de Bruyn Tengbergen toe met
verzoek, zich persoonlijk naar Miranda te begeven; de Engelandvaarders (en
trouwens ook de mannen van de Internationale Brigade) meenden er recht
op te hebben, te weten waarom men anderen vrijliet en hen vasthield.
De Bruyn Tengbergen, die aan maagkanker leed, viel het moeilijk, naar
Miranda te gaan (formeel mochten Nederlandse officiéle vertcgenwoordigers
het kamp niet betreden, maar zij konden er binnenkomen als lid van de
Engelse delegatie die er regelmatig heenreisde), de gezant, mr. C. H.J. Schul-
ler tot Peursum, droeg toen aan de gezantschapsraad, jhr. mr. W. E. van
Panhuys, op, cr opnieuw (hij was er begin 41 al een keer geweest) een
bezoek aan te brengen. Van Panhuys toog in mei 42 naar Miranda en sprak
er de Nederlandse gevangenen toe. ‘De zo gewenste opheldering’, schreef
begin juni een Engelandvaarder, ‘bleef echter uit. Wel zei hij: ‘Mensen die
te slap of te zick zijn om de hun opgelegde ontberingen te doorstaan, doen
er beter aan terug te keren, daar men die toch niet kan gebruiken’ . .. De
Belgen . . . komen iedere week vrij en gaan naar hun kolonie’ (de Belgische
Congo). ‘Sinds wij hier zijn, zijn er al ca. honderdvijftig weg!” — maar al-
dus deze Engelandvaarder, van september 40 af hadden consulaat-generaal
en gezantschap slechts ‘zegge en schrijve vijf lui die onder de een-en-veertig
waren’, vrij weten te krijgen! (onder hen d’Aulnis). De klachten der
Engelandvaarders drongen tot Londen door en een ambtenaar van buiten-
landse zaken spoorde vervolgens van Panhuys in een amice-briefje aan, de
Nederlanders in Miranda regelmatig te bezocken. ‘Tk spreek je in het alge-
meen niet tegen’, antwoordde van Panhuys,

‘dat bezoek van één onzer van tijd tot tijd aan Miranda een verheffende werking
op het moreel heeft. Ik heb de laatste keer cen kleine toespraak gchouden en
hun daarmee een riem onder het hart gestoken. Mijn aarzeling om er heen te
gaan is evenwel verklaarbaar, niet alleen wegens de moeilijke verbinding (ik . . .
ben er ecn dag of drie mee kwijt) maar ook wegens het feit dat ik hun helaas
niets anders dan ncgatieve berichten kan geven... De zg. Internationalen
zijn maar gedeeltelijk goed. Er zijn verschillende werkelijk gevaarlijke commu-
nisten onder.”®

Natuurlijk had van Panhuys aan de gezant rapport uitgebracht omtrent
zijn bevindingen in het kamp Miranda. ‘De stemming onder de geinterneer-
den’, berichtte deze aan minister van Kleffens, ‘is uitstekend. Zij staan in
voortdurende schriftelijke correspondentie met het gezantschap en het komt
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