
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

mij voor dat, gezien de aard van de betrokken gevangenen, te veelvuldig
bezoek minder gewenst is." Aan wie dacht de gezant? Aan de Engeland-
vaarders ? Aan de 'werkelijk gevaarlijke communisten'? Of aan beide
groepen?
Van de een-en-twintig leden van de Internationale Brigade die in Miranda

zaten, was toen één overleden. De overigen hadden in de herfst van '41 een
rekest tot de regering kunnen richten: kon zij hun vrijlating bewerkstelligen?
De regering gaf daar na enige tijd opdracht toe, maar door tegenwerking
van Spanje, vervolgens van Portugal (dat hun de doortochtwildeweigeren),
werden zij voorshands niet anders behandeld dan de Engelandvaarders die
al evenzeer vastgehouden werden. Pas in de herfst van '42 konden elf van de
twintig leden van de Internationale Brigade (wij nemen aan: allen, behalve
de 'werkelijk gevaarlijken') Miranda verlaten (zij gingen eind oktober
scheep naar Curaçao), maar de Engelandvaarders waren minder fortuinhjk:
in de periode van juli tot eind december '42 kwamen geen Nederlandse
Engelandvaarders Miranda uit (het totaal aantal gevangenen was er toen tot
ca. vierduizend opgelopen) - wèl o.m. enkele honderden Engelse. Het werd
Kerstmis voordat weer enkele Nederlanders vrijkwamen, onder hen twee
Joodse Engelandvaarders, medio oktober '42 Miranda binnengevoerd, die
eind januari' 43 in Lissabon een rapport schreven waarin zij er op wezen dat
de Belgen behalve het 'Geallieerde' krijgsgevangenenpakket wekelijks ook
een pakket van hun Londense Rode Kruis ontvangen hadden en dat aan de
Nederlanders in tegenstelling tot de Engelsen, Belgen en Polen in het geheel
geen pyama's, onder- en bovengoed, jassen of jekkers, handschoenen of
sjaals toegestuurd waren. 'De verbittering onder de Hollanders jegens
H. M. consulaat was', berichtten zij verder,

'zo groot dat reeds vier gevallen zijn voorgekomen waarin jongens verzocht
hebben, door de Gestapo naar Nederland te worden teruggebracht. Eén dag
voor onze aankomst waren inderdaad twee jongens naar Nederland terug-
gebracht. Verschillende jongens zitten reeds meer dan twee jaar in Miranda."

Het rapport werd naar Buitenlandse Zaken gezonden en was niet de enige
klacht die daar in die tijd binnenkwam. Van Kleffens, die er enkele malen
schriftelijk op aangedrongen had, aan de uit Nederland ontsnapten zoveel
mogelijk hulp te bieden, raakte verontrust. 'Hoewel ik', schreef hij op
20 februari '43 aan de gezant te Madrid,

1 Brief, 29 juni I942, van de gezant te Madrid aan van Kleffens(a.v.). 2 J. en A.
Citroen: 'Nota ... betreffendehun bevindingen in Spanje, in het bijzonder in het
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