
KAMP MIRANDA DE EBRO

'terzake mijn eindoordeel nog opschort, kan ik mij niet onttrekken aan de indruk
dat de Nederlandse vertegenwoordiging hier is te kort geschoten. Het is niet aan-
vaardbaar dat de Nederlanders een minder goede behandeling zouden genieten
dan de Polen en deBelgendie geenofficiëlevertegenwoordigers in Spanje hebben."

Hier schrok de gezant toch wel van. Samen met de gezantschapsraad, van
Panhuys, bracht hij eind maart zijn eerste (en enige) bezoek aan het kamp te
Miranda; de barakken kwam hij niet binnen en in aanwezigheid van een
Spaanse politieman kon hij slechts met één Nederlander spreken. 'Voorzover
ik mij een indruk kon vormen van wat ik van het kamp te zien en te horen
heb gekregen, waren', rapporteerde hij aan Londen, 'de toestanden aldaar
niet ongunstig.P Voor de toezending van kledingstukken en dergelijke, als-
mede van meer pakketten werd voortaan zorggedragen. In de loop van' 43
werden bovendien meer Nederlanders vrijgelaten, niet alleen uit Miranda
maar ook uit gevangenissen in Madrid en Noord-Spanje waar zich begin
'43 in totaal ca. honderdvijftig Engelandvaarders bevonden (en daar kwamen
steeds nieuwe bij). Met dat al waren er eind november '43 toch weer bijna
vijftig Nederlanders in Miranda, onder hen, naar wij aannemen, ook nog
de negen leden van de Internationale Brigade die ruim een jaar tevoren niet
naar Curaçao hadden kunnen vertrekken." Op 23 november kregen ver-
tegenwoordigers van alle Geallieerde ambassades en legaties in Madrid de
gelegenheid, Miranda te inspecteren waar zich nog ca. tweeduizend ge-
vangenen bevonden, met wie zij zich vrij zouden kunnen onderhouden. Er
werd operamuziek ten gehore gebracht en elke nationaliteit mocht door
één vertegenwoordiger toegesproken worden. Voor Nederland deed dat
van Panhuys. Deze was evenwel in gezelschap van Somer die als 'Elias
van Praag, afgevaardigde van het Nederlandse Rode Kruis te Londen',
meegegaan was. Dat bezoek aan Miranda was voor Somer van bijzondere
betekenis: hij wilde de Nederlanders in het kamp in persoonlijk contact het
vertrouwen geven dat ook zij zich spoedig op vrije voeten zouden bevinden.
'Toegegeven moet worden', rapporteerde de gezant,

1 Brief, 20 febr. 1943, van van Kleffens aan de gezant te Madrid (DBPN, selectie).
2 Brief, 27 maart 1943, van de gezant te Madrid aan Buiten!. Zaken (Enq., punten
I en m, gestenc. bij!. 308). 3 Uiteindelijk hebben alle twintig leden van de Inter-
nationale Brigade zich bij de Irene-brigade kunnen voegen. Daar rees de vraag:
zijn zij, doordat zij zonder verlof van de Kroon in vreemde militaire dienst getreden
zijn, nog wel Nederlanders? Diezelfde vraag rees met betrekking tot de voor het
Franse Vreemdelingenlegioen geronselde Engelandvaarders. Van Lidth wilde hnn
allen meteen weer het Nederlanderschap verlenen, maar van Angeren (Justitie)
maakte daar bezwaar tegen. Gehematuraliseerd werden de betrokkenen pas per
I juli 1944.
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