
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

'dat de toestand aanzienlijk is verbeterd en er werden dan ook weinig klachten
meer vernomen ... Zowel jhr. van Panhuys als de heer van Praag hebben ge-
bruik gemaakt van de gelegenheid ... om gedurende de gehele dag, zonder
toezicht, zich met de geïnterneerden te onderhouden. De stemming was niet
zeer goed te noemen. Allen klaagden over vertraging bij hun visa-aanvragen ...
en zij vergeleken hun lot bij dat van Belgen, Fransen en anderen, die veel sneller
vertrokken'! -

nu, wat Schuller, van Panhuys en de Bruyn Teugbergen niet gelukt was, lukte
Somer wèl: hij wist in de afvoer van Engelandvaarders uit Spanje (en dat
betekende in '44 ook hun spoedige vrijlating uit Miranda en andere detentie-
oorden) het nodige tempo te brengen; wij komen er straks op terug.

*
Erkend moet worden dat de drie officiële Nederlandse vertegenwoordigers
die wij noemden, wat de hulp aan ontsnapten betreft, tot in '43 tegenwerking
van de Spanjaarden ontmoetten, maar dat zij nagelaten hebben te doen wat
hun mogelijk was, is pijnlijk duidelijk. Het enkele feit al dat het, van begin
'4I af, tot mei '42 duurde voordat van Madrid uit weer eens een bezoek
gebracht werd aan Miranda, is veelzeggend; dat van Panhuys bij die gelegen-
heid een deel van de Engelandvaarders advies gaf, maar weer naar Duits-
bezet gebied te trekken, wekte een verontwaardiging die wij ons levendig
kunnen indenken. Ernstiger nog achten wij het dat men zich in het Neder-
landse officiële milieu in de Spaanse hoofdstad kennelijk geruime tijd bij de
voortgezette detentie van een aantal oud-Spanjestrijders neergelegd heeft -
trouwens, er zijn sterke aanwijzingen dat talrijke Engelandvaarders door de
laksheid van legatie en consulaat-generaal veellanger in Miranda (en, naar
wij aannemen: ook in diverse gevangenissen in Noord-Spanje) vastgehouden
zijn dan nodig was.ê

1Brief, 30 nov. 1943, van de gezant te Madrid aan van Kleffens (Enq., punten I en
m, gestenc. bijl. 313). 2 Mr. H. Maas Geesteranus, de Lissabonse vertegenwoor-
diger van de Centrale Inlichtingendienst, heeft medio mei '45 op schrift gesteld,
met zekerheid te weten dat met betrekking tot een aantal Engelandvaarders die
in '43 nog in Miranda vastzaten, al in '41 aan de commandant van Miranda be-
sluiten waren toegezonden krachtens welke zij vrijgelaten konden worden; volgens
Maas waren zij in het kamp blijven zitten doordat de Nederlandse officiële ver-
tegenwoordigers inMadrid niet de moeite genomen hadden om hen af te halen.
(H. Maas Geesteranus: 'Opmerkingen betreffende het rapport der commissie-van
Rhijn inzake de administratie van de Nederlandse Inlichtingendienst te Lissabon'
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