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Schuller, de gezant, had in '40-'41 niet veel vertrouwen in de Geallieerde
(en dus in de Nederlandse) zaak en er ging in het algemeen, wat de hulp aan
ontsnapten betreft, weinig van hem uit: noch op gezantschapsraad van
Panhuys, noch op consul-generaal de Bruyn Tengbergen (deze werd eind '43
ontslagen en overleed begin '44) had hij enige positieve invloed, evenmin
op de Nederlandse honoraire consuls in Spanje, van wie de consul te Barce-
lona, in wiens ressort Miranda lag, zich nauwelijks voor de ontsnapten
inspande, zulks in tegenstelling tot zijn collega te Bilbao. De persoonlijke
verhouding tussen de gezant (die doof was) en zijn gezantschapsraad liet
veel te wensen over. Van Panhuys heeft zich, het zij grif erkend, van '42 af
vaak moeite gegeven voor vluchtelingen en Engelandvaarders, maar vond
zelf later toch ook (die eerlijkheid sierde hem) dat hij méér had behoren te
doen. Wat de Bruyn Teugbergen betreft: zijn gezondheid was slecht (had
hij niet eerder vervangen dienen te worden ?), maar dat kunnen wij toch niet
als genoegzame verklaring, laat staan verontschuldiging, zien voor het feit
dat talrijke Engelandvaarders op hem het felst gebeten raakten. Hun admini-
stratieve gegevens werden buitengewoon slordig bijgehouden, niet alleen
de financiële met betrekking tot de hun uitgekeerde ondersteuningen en
voorschotten, maar ook de zoveel belangrijker administratie van hun aan-
vragen van Spaanse uitreis- en Portugese inreisvisa. Bovendien is het waar-
schijnlijk dat het, toen in september' 43 een aantal Engelandvaarders, onge-
duldig door het lange wachten in Madrid, voornemens was, elandestien naar
Portugal te ontsnappen, de consul-generaal geweest is die de Spaanse politie
gewaarschuwd heeft.

Geen wonder was het dat de Engelandvaarders vaak elders steun zochten;
die vonden zij in Madrid in de jaren '41-'43 bij een Joodse zakenman,
J. C. Davids - een met Sally Noach te vergelijken figuur, aan wie geen in-
spanning ooit te veel was en die precies wist, welke Spanjaard hij met een
fles cognac, welke hij met wat Amerikaanse dollars moest omkopen. Somer
had voor wat Davids presteerde, grote bewondering. Niet de gezant! Deze
schreef medio september '43 aan minister van Kleffens. dat hij Davids
'een voor het decorum van de Nederlandse vertegenwoordiging in Spanje
weinig aanbevelenswaardige vrijwillige dienaar achtte'; hij wilde wel
erkennen dat deze zich 'met atavistische behendigheid' van zijn taken kweet,

(17 mei 1945), Enq., punt k, gestenc. bijl. 198) De Enquêtecommissie heeft deze
beschuldiging niet onderzocht; de commissie-Cleveringa '(kon) zich niet aan de
indruk onttrekken dat wel eens nalatigheid is betoond bij het uit de karnpen af-
halen vanlandgenoten die door de Spanjaarden officieel in vrijheid gesteld waren.'
(Enq., dl. VI a, p. 91)
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