
'VERVLOEKT DE BUREAUCRAAT!'

gebracht), 'zij lieten ze door het raam naar beneden zakken'! en verkochten
ze op de zwarte markt. Blind als hij was voor zijn eigen tekortschieten had
gezant Schuller de neiging, in zijn berichtgeving aan Londen het accent te
leggen op de kwalijke gedragingen van sommige vluchtelingen en Engeland-
vaarders ; 'er bevinden zich onder hen verraders, oplichters en homosexuelen',
rapporteerde hij in juli' 432 - een maand later, op Koninginnedag (31 augus-
tus), werden tijdens de receptie die hij in de legatie hield, zilveren voorwerpen
gestolen. Gevolg was dat minister van Kleffens, wanneer hij door de koningin
ter verantwoording geroepen werd, nooit gebrek had aan citaten waarmee
hij het gezantschap en het consulaat-generaal kon verdedigen. In feite
beklaagden de goedwillenden onder de vluchtelingen en Engelandvaarders
zich terecht over de algemene houding van de Nederlandse officiële vertegen-
woordigers. Een groep Engelandvaarders die eind '43 in Barcelona vastzat
(zij zaten er te wachten op vergunning van de Spaanse politie 0111. zich naar
Madrid te begeven), stelde er op Oudejaarsdag' 43 een gestencild 'huisorgaan
van mislukte Engelandvaarders' samenê, waarin o.m. de volgende 'Spaanse
pepertjes'voorkwamen:

'Van de overige kruidenierswinkels hier ter stede verschilt het Nederlandse
consulaat door langere sluitingstijd.'

'We zitten met z'n allen in een Spaans hotel,
we slapen en we zuipen, dat is geen kinderspel.
Ach, hadden we het maar geweten,
dan had men het nooit gedaan,
de visa zijn vergeten,
want het komt er niks op aan.'

'En wie Hitler heeft vermoord
en Goering heeft vergeven,
is nog niet goed genoeg
0111 naar Engeland te streven.
Maar eenmaal komt de tijd
dat we de rotzooi gaan verlaten,
vervloekt de bureaucraat, maar nooit de consulaten!'

Uit de langzame afvoer uit Madrid vloeide voort dat in juni en september
'43 twee groepen Engelandvaarders trachtten, Portugal elandestien binnen
te komen. Van Lissabon uit had Maas Geesteranus die operaties voorbereid.

1 Getuige I. A. M. Schmutzer, Enq., dl. VI c, p. 58. 2 Brief, 20 juli 1943, van de
gezant te Madrid aan het dep. v. buitenl. zaken (Enq., punten 1 en m, gestenc. bijl.
174). 8 Exemplaar in (RvO) Collectie-A. B. J. Koch.
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