
HULP AAN ENGELANDV AARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

De eerste groep, waarbij zich ook enkele Luxemburgers bevonden, kwam
goed over; de tweede verliet Madrid omstreeks IO september in een Spaanse
legerauto met een Spaanse militair aan het stuur, kwam des avonds bij de
Portugese grens, ontmoette daar niet de Portugese gids die er diende te zijn,
hing er rond tot de volgende middag en werd toen door de Spaanse politie
gearresteerd - gelijk reeds gezegd, is het waarschijnlijk dat het Nederlandse
consulaat-generaal die politie gewaarschuwd heeft. De gepakte Engeland-
vaarders werden in Madrid geruime tijd in een gevangenis opgesloten,
sommigen naar het kamp Miranda teruggevoerd. Geen wonder dat Somer,
toen hij eind november in Madrid arriveerde, er de Engelandvaarders (in
die tijd volgens hem drie- tot vierhonderd) in een stemming van verbittering
aantrof Hij kon toen Schullers echtgenote met goed effect inschakelen: zij
ging praten met de Portugese gezant en deze ging er accoord mee dat een
Nederlands hockey-elftal in Portugal enkele wedstrijden ging spelen (wij
kunnen ons niet anders voorstellen dan dat de Portugese gezant deze opzet
heel wel doorzien heeft) - prompt vormde Somer een elftal waaraan hij
officials, scheidsrechters en medische verzorgers toevoegde, en spoedig
waren omstreeks twintig Engelandvaarders Portugal binnengekomen.
Belangrijker nog was dat Somer in Madrid, alweer via Schullers echtgenote,
een verbinding legde met de Poolse geheime dienst die al geruime tijd
groepen Poolse Engelandvaarders naar het haventje Vila Real de San Antonio
in het zuiden van Portugal (zie kaart VIII op pag. 605) had weten over te
brengen waar zij door een uit Gibraltar afkomstig Brits marinevaartuig, dat
als vissersvaartuig gecamoufleerd was, opgepikt waren. De Polen verklaar-
den zich bereid, in hun groepen ook Nederlanders op te nemen 'en in een
minimum van tijd waren', aldus Somer, 'vele jongens via de Poolse lijn
naar Gibraltar vertrokken.'! Voor anderen kreeg men in de lente van '44
uitreisvisa en dezen konden dus legaal naar Portugal vertrekken. Formeel
verliep die evacuatie dus nog voor een deel via het Nederlandse consulaat-
generaal, maar in werkelijkheid was de afvoer door het Bureau Inlichtingen
overgenomen: Somer had in Madrid en Lissabon eigen vertegenwoordigers
aangesteld, in Madrid de Engelandvaarder E. Hertzberger, in Lissabon
reserve-kapitein mr. C. L.W. Fock, die voordien in Washington adjudant
was geweest van generaal Dijxhoorn, en Hertzberger en Fock wisten te
bereiken dat geen enkele bonafide Engelandvaarder langer in Spanje moest
wachten dan strikt noodzakelijk was. Maas Geesteranus was toen uitgescha-
keld; hij had, zo werd in Londen gemeend, in Portugal voor contra-
spionage-werk meer geld uitgegeven dan verantwoord was (meer hierover

1Getuige]. M. Somer, Enq., dl. VI c, p. 882.
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