
EVACUATIE UIT SPANJE EN PORTUGAL

in hoofdstuk II) en bovendien, zich ergerend aan de geringe medewerking
of zelfs tegenwerking die hij in '42 en '43 bij zijn pogingen tot illegale
evacuaties ondervonden had van de zijde van de overige Nederlandse
officiële vertegenwoordigers in Lissabon en Madrid, zoveel ruzie gemaakt
dat Somer het geraden geacht had, met een schone lei te beginnen.

Portugal

Anders dan in de paragraaf over Spanje het geval was, moeten wij in deze
paragraaf weer aandacht besteden aan de groep der Joodse vluchtelingen.
Wie als vluchteling legaal tot Portugal toegelaten werd, moest er, ook al
had hij een visum voor de Verenigde Staten of een ander land op het
westelijk halfrond, toch altijd enige tijd wachten voordat de passage geregeld
was, en bovendien kwam in mei en juni '40 een aantal Nederlandse vluchte-
lingen (velen van hen hadden vóór mei '40 in België gewoond) Portugal
binnen van wie nog in het geheel niet vaststond waarheen zij zich konden
begeven. Dat waren er, aldus het oud-Kamerlid mr. G. A. Boon die,
komende uit Londen en op weg naar Canada, eind augustus en in de eerste
helft van september in Lissabon was,

'vier- tot vijfhonderd ... , grotendeels Joden natuurlijk, die iedere dag gingen
naar het Panama-consulaat, naar het Cu ba-consulaat, dan naar dat van Honduras,
de hemel weet waar, om maar weg te kunnen komen, omdat ieder moment ook
daar de inval dreigde ... Toen scheen nabij dat de Duitsers door Spanje zouden
gaan en het leger van Portugal zouden zij natuurlijk zo overhoop lopen en
en dan waren die mensen allemaal in de val, dus trachtten zij, waarheen dan ook,
weg te komen.'!

Vermoedelijk zijn zeven- tot negenhonderd vluchtelingen erin geslaagd,
Portugal binnen te komen vóór eind juni, d.w.z. voordat de Portugese
regering zich op het standpunt stelde dat inreisvisa alleen afgegeven zouden
worden aan diegenen die al een uitreisvisum (voor vertrek dus naar een
ander land) bezaten - de 'vier- tot vijfhonderd' die Boon vermeldde, waren
een restant, want voordien waren al een drie- tot vierhonderd er met mede-
werking van een ambtenaar van het Nederlandse consulaat-generaal ê in

1 Getuige G. A. Boon, Enq., dl. VI c, p. 41. 2 Dit was M. Visser, die tevoren
kanselier geweest was van het Nederlandse consulaat-generaal te Brussel; hij werd
medio augustus' 40 door van Kleffens naar Londen gehaald.
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