
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

geslaagd, visa voor verschillende landen op het westelijk halfrond te ver-
werven, en wij nemen aan dat uit die groep eind augustus een groot deel al
vertrokken was. Men kan zich indenken dat juist het vertrek van deze ge-
lukkigen de angst van de overigen deed toenemen; bovendien waren, naar
wij veronderstellen, diegenen achtergebleven die niet over aanzienlijke
financiële reserves beschikten dan wel geen vermogende relaties bezaten in
de Nieuwe Wereld - een deel van die achtergeblevenen was dus aangewezen
op regeringssteun; daarvoor, alsmede voor hun verdere emigratie, werden
zij afhankelijk van van Harinxma, die in augustus in Lissabon vertegen-
woordiger geworden was van de regeringscommissaris voor de vluchte-
lingen.

Door van Harinxma's bureau te Lissabon werden van de aanvang af(eind
augustus '40) tot eind december '42 bijna zestienhonderd Nederlanders naar
overzeese landen geëvacueerd: ruim twaalfhonderd uit Portugal, een kleine
vierhonderd rechtstreeks uit Spanje. Wie behoorden tot die groepen? Om te
beginnen de ca. tweehonderd Joodse vluchtelingen die in '4I uit Lissabon
naar Nederlands-Indië en de ca. vierhonderdveertig die eind '42 naar
Suriname en Jamaica vertrokken; voorts de bijna tweehonderd Engeland-
vaarders die zich in '42 in Bilbao voor Portugal konden inschepen. Er resten
dan bijna achthonderd andere geëvacueerden. Wij schatten dat zich daar
ongeveer honderd Engelandvaarders onder bevonden hebben die er, als
bijvoorbeeld d'Aulnis en Somer, vóór eind '42 in slaagden, aile moeilijk-
heden ten spijt Lissabon te bereiken van waaruit zij veelal eerst naar Curaçao
overgebracht werden (van daaruit gingen zij dan naar Engeland) - anders
gezegd: ook de overblijvende bijna zevenhonderd geëvacueerden moeten
vluchtelingen zijn geweest, hoofdzakelijk Joden. Kennelijk zijn in die laatste
groep niet de bijna achthonderd Joden meegeteld die, zoals wij eerder ver-
meldden, in de periode mei '4I-januari '42 met steun van Abwehr-ofUcier
Schulze-Bernett legaal naar Portugal konden reizen; zij hadden immers in
Amsterdam hun reis naar het westelijk halfrond volledig in gereedheid
kunnen brengen. Van de bijna zevenhonderd geëvacueerden wier bestem-
ming wij niet kennen, moeten velen behoord hebben tot de groep van vier-
tot vijfhonderd die zich eind augustus' 40 nog in Portugal bevond, en moge-
lijk is ook dat nadien andere Joodse vluchtelingen op de een of andere wijze
Spanje en van daaruit Portugal hebben weten te bereiken. Ons statistisch
materiaal is nu eenmaal onvolledig. In elk geval menen wij dat de eerder
weergegeven schatting van van Harinxrna dat zijn bureau tot eind '42
vijftien- tot zestienhonderd personen alleen al uit Vichy-Frankrijk zou
hebben afgevoerd, te hoog is geweest: bijna zestienhonderd is het totaal van
allen aan wie het Lissabonse bureau in de jaren '40 t.e.m. '42 hulp verleend
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