
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

'dat een dame steun kreeg en op zekere dag bij het gezantschap kwam met een
klein pakje bij zich waar een stukje zeep en een beetje tandpasta in waren. Een
van de dames van het comité rukte het pakje uit haar handen en zei: 'Laat mij
eens kijken wat er in zit. Zeep, tandpasta, dan heb jij geld. Waar heb je dat
vandaan?' Als dergelijke dingen gebeurden, als er wantrouwen is van de ene
zijde, komt dat van de andere ook. Zo is de mens'! -

inderdaad, en de zaak werd er niet beter op toen begin' 41 vrijwel alle onder-
steunde vluchtelingen door de Portugese politie gedwongen werden de steden
te verlaten en samengebracht werden in een grote villa in de badplaats Praia
das Maçàes (zie kaart VIII op pag. 605), op ca. 50 km afstand van Lissabon.
Het steuncomité betaalde het verblijf aldaar en de er gehuisveste vluchtelingen
(later werden er Engelandvaarders aan toegevoegd) moesten tevreden zijn
met één escudo (14 cent) zakgeld per dag, 'wij konden er', aldus een Engeland-
vaarder, 'twee pakjes sigaretten voor kopen per week." De verzorging in
Praia das Maçàes was overigens redelijk goed en de penningmeester van het
comité, die tegelijk de gelden van van Harinxma's bureau beheerde, meende,
'dat de meesten het [er] beter hebben gehad dan zij tot dan toe in hun leven
gekend hadden'3 - hij en van Harinxma waren zich kennelijk onvoldoende
bewust hoe vernederend de afhankelijkheid was; toen van Harinxma begin
'43 naar Londen vertrokken was en zaakgelastigde van Pallandt de beharti-
ging van de vluchtelingenzorg van hem overgenomen had, was het eerste
wat deze deed, het zakgeld voor vluchtelingen en Engelandvaarders ver-
vijfvoudigen.
Dat van Harinxma in zijn contacten met vluchtelingen en Engeland-

vaarders weinig menselijk begrip en menselijke warmte toonde, vermeldden
wij al eerder. Bij gezant Sillem stond het er niet beter voor. 'Wamleer',
aldus Polling,

'de klok bijvoorbeeld vijf uur geslagen had en er kwamen vluchtelingen die
hulp nodig hadden, dan werd er gezegd dat die mensen de volgende dag maar
terug moesten komen ... Ik weet dat het zo ging. Mij is [bovendien] een geval
verteld (of dat waar is,weet ik niet) van drie vluchtelingen die de gezant absoluut
nodig hadden, terwijl de gezant aan het tennissenwas. De kanselier zei toen dat
de gezant niet gestoord mocht worden. De mensen bleven aandringen, de
kanselier ging naar de tennisbaan en kreeg daar tot antwoord: 'Laat die mensen
morgen maar terugkomen, ik help ze nu niet meer en neem er nota van: ik
wens voortaan niet meer gestoord te worden.' '.

1 Getuige L. Polling, a.v., p. 529. 2 Getuige J. L. Slors, a.v., p. 4IO. 8 Getuige
R. J. A. D. Sloet tot Everlo, a.v., p. III. • Getuige L. Polling, a.v., p. 530.
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