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Tabel II: Engelandvaarders en vluchtelingen 1940-1945

Aantal/en In Engeland
Engelandvaarders aangekomen

Nederland 200

Zweden 900 400

Zwitserland 400 200

Frankrijk 1000 800

Spanje en Portugal 1000 1000

Aantallen
vluchtelingen

1400

2200

1300

honderd die Spanje en Portugal bereikten, zijn naar andere gebieden ver-
trokken: tweehonderd naar Nederlands-Indië, vierhonderdveertig naar de
West, zeshonderdzestig naar diverse staten in Noord- en Zuid-Amerika. Al
die dertienhonderd zijn afkomstig geweest uit Frankrijk, maar er zijn in
Frankrijk veel méér vluchtelingen geweest: na Frankrijks capitulatie, toen
er al zeshonderd het Iberisch schiereiland bereikt hadden, werd hun aantal
in Vichy-Frankrijk op drieduizend geschat; gezien het feit dat in '41 slechts
veertienhonderd aan de Association in Vichy bekend waren, lijkt die schatting
van drieduizend, die in een periode gemaakt is waarin niemand een redelijk
overzicht bezat, ons te hoog; wij hebben haar in onze tekst van meet af aan
tot tweeduizend verlaagd en hebben voorts, gelijk vermeld, geschat dat in
de zomer van '42 nog eens tweehonderd vluchtelingen uit Nederland in
Vichy-Frankrijk aangekomen zijn. Van die twee-en-twintighonderd zijn
zeshonderdveertig naar Spanje en Portugal geëvacueerd, zijn, zo vermoeden
wij, enkele honderden er in geslaagd, Zwitserland ofhet door Italië bezette
deel van Frankrijk binnen te komen, zijn enkele andere honderden onder-
gedoken of anderszins onontdekt gebleven en zijn tenslotte, gelijk wij al
eerder vermeldden, van de omstreeks duizend die ten tijde van de bezetting
van Vichy-Frankrijk nog met zekerheid daar aanwezig waren, enkele hon-
derden door de Duitsers gearresteerd.
Het zijn die vluchtelingen in Vichy-Frankrijk geweest die slachtoffer ge-

worden zijn van het regeringsbeleid - slachtoffer doordat uit hun groep die
niet tijdig in veiligheid gebracht was, enkele honderden gegrepen en naar
de vernietigingskampen gedeporteerd werden en van de overigen velen
bijna twee jaar lang de angsten van het leven in een bezet gebied moesten
doorstaan. Wat men ten aanzien van deze groep in het beleid van de regering
en van het in directe zin verantwoordelijk regeringscommissariaat voor de
vluchtelingen mist, is het besef van urgentie. Natuurlijk is in de zomer van
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