
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

'40 door niemand voorzien dat de machthebbers van het Derde Rijk tot de
massale uitroeiing der Joden zouden overgaan, maar iedereen kon beseffen
dat het bestaan onder een Duitse bezetting voor Joden gepaard zou gaan met
grote en toenemende vernederingen en kwellingen. Terecht trachtten in de
weken waarin Frankrijk ineenstortte, duizenden Joden van allerlei nationali-
teiten Spanje en Portugal te bereiken, terecht poogden zij allen ook het
Iberisch schiereiland, waar de Wehrmacht heel wel vroeg of laat zou kunnen
binnenrukken, te verlaten. De beslissingen van de gouverneurs van Suriname
en de Nederlandse Antillen om geen Joodse vluchtelingen tot hun gebieds-
delen toe te laten, moet men niet beoordelen tegen de achtergrond van de
in '40 onvoorziene Endlösung - die beslissingen (minister Welter die er zich
bij neerlegde, constateerde dat later terecht) waren al tegen de achtergrond
van wat vóór de zomer van' 40 in Duitsland met de Joden gebeurd was,
'inhumaan'; ook in de zomer van '42, toen men in Londen wist dat de
Duitsers begonnen waren, uit geheel West-Europa Joden te deporteren, en
van Kleffens in Washington bereikt had dat veertienhonderd N ederlands-
Joodse vluchtelingen korte tijd in de Verenigde Staten opgenomen zouden
kunnen worden, is bij de redding van diegenen die in Vichy-Frankrijk vast-
zaten, geen werkelijke spoed betracht. Op II november' 42 was het te laat.

*

Hier en daar hebben wij in dit hoofdstuk op verscheidene punten impliciet
of expliciet in kritische zin geschreven over bepaalde beleidsbeslissingen van
de ministers of van de aan hen ondergeschikte diensten en individuele ambte-
naren. Wij hebben geen behoefte dat alles met betrekking tot de vluchte-
lingen in bijzonderheden te herhalen maar enkele meer algemene punten
verdienen onderstreping.

Meer dan andere staten heeft Nederland in de loop van zijn geschiedenis
asyl geboden aan vervolgden; het mocht dus terecht, zeker in vergelijking
met hetgeen elders geschiedde, het element van humaniteit in zijn beleid
onderstrepen. VanKleffens knoopte daarbij aan toen hij, zoals wij aan het
slot van hoofdstuk 6 weergaven, in november '41 (de regering had gouver-
neur Wouters van Curaçao toen gedwongen, zes-en-tachtig Joodse vluchte-
lingen uit Europa die aan boord van een Spaans schip al maanden langs
Zuid-Amerika voeren en naar Spanje teruggebracht dreigden te worden, tot
Curaçao toe te laten) aan de gezant in Washington in overweging gaf,
'menslievend optreden Nederlandse regering propagandistisch te benutten.'


