
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

*

Wat heb ik zelf in de jaren' 40-' 45 geweten van alles wat in dit hoofdstuk
uiteengezet is? Ook een historicus van niet-Joodse afkomst zou zich tot het
stellen van die vraag geroepen kunnen voelen, maar een van Joodse afkomst
mag haar in geen geval uit de weg gaan. Mijn antwoord is: ik wist nagenoeg
niets. Regeringsstukken waren geheim - ik heb er geen kennis van gehad.
Ik wist nauwelijks van het bestaan van het regeringscommissariaat voor de
vluchtelingen af. Natuurlijk kende ik de door de regering gegeven waar-
schuwing tegen de loskoop-operaties; deze is immers door Radio Oranje
uitgezonden. Menende dat de regering wel heel klemmende redenen zou
hebben als zij tot zulk een drastische waarschuwing overging, was ik het er
van harte mee eens. Ik wist dat Meyer Sluijser iets te maken had met een
commissie die inzake Joodse aangelegenheden af en toe contact had met de
regering, maar dat het een officiële adviescommissie was, wist ik niet. Ik heb
blijkbaar ook niet de behoefte gevoeld, hem mijn persoonlijke hulp aan te
bieden. Met name uit de periode waarin de Joden en masse uit Nederland
gedeporteerd werden, zomer' 42-eind '43 (nadien waren er nog maar weinig
transporten), herinner ik mij een overheersend gevoel van verlamming: er
speelde zich, ik wist het, in bezet Europa een katastrofale tragedie af en ik
voelde mij persoonlijk volstrekt onmachtig om deze, met welke middelen
ook, te keren, ik meende mij het nuttigst te maken door op mijn post bij
Radio Oranje mijn bescheiden bijdrage te leveren tot de eindoverwinning.

Ik heb, vind ik nu, teveel aan die eindoverwinning, te weinig aan de
Joden gedacht.

Ik heb, vind ik nu, mij met die Joden te weinig verbonden gevoeld en
getoond.

*

Wij hebben in deze terugblik nog niet over de ervaringen der Engeland-
vaarders geschreven. Daar kunnen wij kort over zijn, aangezien wij ook wat
hen betreft, geen behoefte hebben om samen te vatten wat wij in de aan
Zweden, Frankrijk en België, Zwitserland, Spanje en Portugal gewijde para-
grafen uiteengezet hebben. Wij hebben getracht, die Engelandvaarders te
schetsen zoals zij waren: een uiterst gemengd gezelschap waarin naast per-
sonen in wie de behoefte overheerste, zo spoedig mogelijk actief deel te
nemen aan de gewapende strijd, ook klaplopers voorkwamen, die het de
Nederlandse officiële vertegenwoordigers danig moeilijk hebben gemaakt.
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