
VAN KLEFFENS GEEFT RICHTLIJNEN

kunnen leiden om zijn houdingjegens onze belangrijkstebondgenoot te bepalen
... Defaitisme... (staat)op het ogenblik gelijk ... met ondermijning van het
doelbewust, al het andere overheersend, streven der regering ... U gelieve ...
steedsin het oog te houden, dat bestrijdingvan het defaitismeonder landgenoten,
mocht u zulks onverhoopt moeten constateren,een der belangrijksteonderdelen
van uw taak is,weshalveHareMajesteitenHoogst Der Zelver regering vertrou-
wen, dat door u niets zal worden nagelaten om dit kwaad naar mogelijkheid
uit te roeien.'

Op die eerste richtlijn volgde een maand later, medio november, een
tweede.' De gezantschapsraad in Madrid, van Panhuys, had zich verplicht
geacht, van Bylandt te schrijven dat de echtgenote van gezant Schuller nog
steeds contacten met Duitsers onderhield - deze werden door van KIeffens
aan alle diplomatieke en consulaire ambtenaren verboden, welk verbod
tevens voor de gezins- en familieleden van de betrokkenen gold.
Er was alle aanleiding om tweemaal zo duidelijke taal te spreken: in de

herfst van '40 was het van Kleffens bekend dat verscheidene Nederlandse
gezanten zwak in hun schoenen stonden, de Nederlandse kolonies infec-
teerden met defaitistische uitlatingen en daarmee vooral bij hun Britse
ambtgenoten twijfel wekten aan de Nederlandse vastberadenheid. Inderdaad,
stelt men de vraag welk beeld in die hachelijkste en daardoor in zekere zin
belangrijkste periode van de tweede wereldoorlog geboden is door de Neder-
landse gezanten, met name door die welke bij regeringen in Europa, het
door Duitsland bedreigde werelddeel, geaccrediteerd waren, dan is het
antwoord niet opwekkend. De rij langsgaand, maken wij uiteraard om te
beginnen een uitzondering voor Michiels, de gezant te Londen; dat Ger-
brandy in de zomer van' 40 met hem' eens geestes' was, zegt genoeg. Maar
de overigen?
Van de gezant te Berlijn, van Haersma de With, vermeldden wij reeds

dat hij buiten voorkennis der regering op eigen initiatief van Zwitserland
uit naar bezet Nederland trachtte terug te keren, van de gezant te Brussel,
van Harinxma, dat hij in augustus' 40 weigerde, zich naar Londen te begeven
en er ook al over dacht naar Nederland terug te gaan, van de gezant te Bern,
Bosch van Rosenthal, dat hij te verlegen was om anderen te inspireren,
en van de gezant te Parijs, jhr. Loudon, dat hij zich als een vurig aanhanger
van Pétain ontpopte; wat Loudon betreft, voegen wij toe dat, toen het
gezantschap Parijsmoest verlaten, hij zich door zijn even bejaarde echtgenote
liet dwingen, een deel van het archief achter te laten, aangezien er anders in de
auto's niet voldoende plaats was voor haar hoedendozen.

1 Tekst d.d. 18 nov. 1940, a.v., dl. II, p. 54-55.
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