
BUITENLANDS BELEID

InNoorwegen had Nederland in mei' 40 geen gezant, wél in Denemarken
en Zweden. De gezant in Denemarken, H.W. G. M. ridder Huyssen van
Kattendijke, stond sterk onder invloed van zijn pro-Duitse echtgenote en
keerde eigener beweging naar bezet Nederland terug. Zijn ambtgenoot in
Zweden, baron van Nagell, werd door van Kleffens genoopt, per I mei '41
ontslag te vragen. Van Nagell was een diplomaat, soms niet zonder goede
impulsen (wij herinneren er aan dat hij voor zijn zoon via de Russische
gezant passage naar Engeland wist te vinden), maar overigens van gering
formaat, hetgeen hem niet verhinderd had, zeventien jaar lang gezant te zijn
op vijf verschillende posten; op Koninginnedag' 40 (3I augustus) hield hij een
korte toespraak voor de Nederlandse kolonie in Stockholm! waarin hij
oorlog 'iets horribels' noemde en het Duitse volk als 'ons grote Oosterse
buurvolk' aanduidde"; hij vond dat zelf een zo voortreffelijke redevoering
(ze duurde niet meer dan een paar minuten) dat hij haar tot verontwaardiging
van menige in Zweden wonende Nederlander enkele keren elders in dat
land herhaalde.

In Centraal-Europa en op de Balkan had Nederland drie gezanten:
één in Hongarije, één in Griekenland, en één in Joegoslavië en Roemenië
samen; voorts was er een zaakgelastigde in Bulgarije. De gezant in Hongarije,
mr. G. W. baron de Vos van Steenwijk (een van de jongere hoofden van
missie van wie nog veel verwacht werd), overleed in juli '403, zijn ambt-
genoot in Griekenland, C. baron van Breugel Douglas, deed zijn taak naar
behoren; de gezant in Joegoslavië annex Roemenië daarentegen, L. G. van
Hoorn, verliet Belgrado op weg naar Boekarest enkele dagen vóór de Duitse
invasie (6 april' 41), hoewel van Kleffens hem uitdrukkelijk opgedragen had,
in de Joegoslavische hoofdstad te blijven; 'de man was een nulliteit', zei van

1 Tekst in Enq., punten 1 en m, gestenc. bijl. 7. 2 Van Nagell had goede relaties
met de Zweedse koning en dit was een van de factoren (Dnitse druk: was een
tweede) waarom Zweden weigerde, een nieuwe Nederlandse gezant te ontvangen;
tijdelijk zaakgelastigde werd mr. dr. G. A. Scheltus, die in april' 40 diezelfde functie
uitgeoefend had in Oslo maar er niet in geslaagd was, Noorwegen met de Noorse
regering te verlaten. Hij had zich toen naar Stockholm begeven. Begin' 43 overleed
hij. Kort tevoren, in november '42, had hij tegen dr. W. J. A. Willems, Pelts
vertegenwoordiger in Stockholm, gezegd 'dat hij', aldus Willems, 'in verband met
de invasie van de Amerikanen in Noord-Afrika, van de zijde van de Nederlandse
regering een onmiddellijk protest verwachtte, want die invasie stond gelijk met de
invasie van de Duitsers in Nederland.' (getuige W. J. A. Willems, Enq., dl. IV c,
p. 929) Veel begrip voor waar het in de tweede wereldoorlog om ging, sprak niet
uit die uitlating. 8 Tijdelijk zaakgelastigde werd toen F. W. Craandijk.
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