ERKENNING VAN REGERINGEN IN BALLINGSCHAP

*

Het feit dat zich in Londen zoveel andere regeringen in ballingschap bevon-
den, plaatste uiteraard de Nederlandse regering voor de vraag, welke
relaties zij met die regeringen wenste te onderhouden. Dat was geen pro-
bleem wanneer de betrokken regering hetzij de integrale voortzetting was
van de vooroorlogse (Noorwegen), hetzij gezien kon worden als een gedeel-
telijke voortzetting daarvan (Belgié, Luxemburg, Polen): in al die gevallen
werden na enige tijd tijdelijke zaakgelastigden of zaakgelastigden benoemd
— de benoeming van een gezant was niet steeds mogelijk doordat in Londen
niet voldoende diplomaticke ambtenaren aanwezig waren die volgens de
geldende regels op grond van hun anciénniteit tot gezant benoemd konden
worden. Anders lag het wanneer er een bewind in ballingschap was dat geen
duidelijk legitiem karakter droeg. Dat was het geval met de voorlopige
Tsjechoslowaakse regering die de in ’38 afgetreden president, Edward
Benesj, in de zomer van '40 in Londen gevormd had, en met het Franse
bewind van generaal de Gaulle.

Met het bewind van Benesj werden in de lente van 41 tijdelijke zaak-
gelastigden gewisseld; die vorm van erkenning werd vergemakkelijkt door
het feit dat Benesj de steun had zowel van Engeland als van de Verenigde
Staten. De Gaulle daarentegen had slechts steun van Engeland, niet van
Amerika: president Roosevelt, bewerkt door Franse tegenstanders van de
Gaulle die beweerden dat de generaal een dictatuur nastreefde, was tot in een
zeer laat stadium niet bereid, in de Gaulle’s bewind de regering van Frankrijk
te zien. In de eerste jaren pretendeerde de Gaulle overigens niet, een ‘regering’
gevormd te hebben maar leidde hij slechts een Comité: het Comité National

rijkste tegenstanders beschouwde. Het bestaan in de Nederlandse legatie te Tsjoeng-
king was primitief. “Wij zijn’, zo schreef in november ’43 de gezantschapssecretaris
mr. F. R. W. H. M. graaf de Marchant et d’Ansembourg aan van Pallandt in
Londen, ‘voor het merendeel van onze gezinnen gescheiden, hebben geen home en
geen privacy, doch slechts een slaapkamer en een gemeenschappelijke eet- en zit-
kamer. Onze bedden en ander meubilair, alsmede sanitaire installaties zijn van dien
aard, dat iedere Europese dienstbode zou weigeren ze te gebruiken. Ik ben hier
twintig maanden geleden aangekomen met 65 kilo bagage. Sedertdien heb ik hier
niets kunnen kopen, behalve een wandelstok. Ik ben blijj dat ik binnenkort met
verlof ga, omdat mijn zeep, scheermesjes enz. bijna op zijn, de zolen van mijn
schoenen los zitten, mijn sokken, beddelakens en handdoeken vol gaten zijn en
zelfs mijn ‘beste’ pak er zodanig uitziet dat ik daarin niet gaarne Stratton House
door de voordeur zou willen betreden . . . Er is niemand onder ons die niet liever
elders den lande zou willen dienen dan in dit godvergeten oord.’ (brief, 9 nov. 1943,
in archief kab. der koningin)
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