BUITENLANDS BELEID

Frangais; dat Comité werd, nadat de regeringen van Engeland, Belgié,
Tsjechoslowakije en Polen v66r waren gegaan, in november '41 door de
Nederlandse regering erkend als ‘vertegenwoordiger van de Vrije Fransen
die aan de zijde der Geallicerden strijden’; die formulering hield in dat ook
de Gaulle’s gezag over de Franse koloniale gebieden, o.m. in Afrika, die zich
achter hem geschaard hadden, erkend werd. Begin *43 verplaatste de Gaulle
zijn bewind naar het bevrijde Algiers en de Nederlandse regering ging toen
tot een iets ruimere erkenning van de Gaulle’s comité over: erkenning
namelijk als ‘het bevoegde organisme voor de Franse oorlogvoering in het
kader van de Geallicerde samenwerking en voor de behartiging en de
verdediging van alle Franse belangen’ - dat sloot dus ook de belangen in
bezet Frankrijk in, maar het was, wat het comité betrof, geen erkenning als
voorlopige regering. Alles wat men in Londen van bezet Frankrijk wist,
leek er overigens op te wijzen dat de Gaulle, mede door de hooghartige
strakheid waarmee hij van zijn zwakke positie uit stecds de Franse belangen
verdedigd had, het veruit grootste deel van het Franse volk achter zich had;
zijn leiderschap werd door alle illegale groeperingen erkend.

Find mei ’44, kort voor de Geallicerde landingen in Normandié, berichtte
van Kleffens aan de koningin dat zijns inziens het moment gekomen was om
de Gaulle’s Comité Frangais de la Libération Nationale als voorlopige Franse
regering te erkennen; Frankrijk, zo betoogde hij, had ‘een geschikt kristalli-
satiepunt nodig’ en de Gaulle’s bewind was het enige dat daarvoor in aan-
merking kwam: ‘de gematigde elementen zullen aldus... beter in staat
worden gesteld om het communistische element binnen zekere perken te
houden.” De koningin deelde die zienswijze en nadat in de twee weken die
op D-Day (6 juni) volgden, de regeringen van Belgi€, Joegoslavié, Luxem-
burg, Noorwegen en Tsjechoslowakije de Gaulle’s comité als voorlopige
regering van Frankrijk erkend hadden, gaf het Nederlandse kabinet van
Kleffens op 20 juni ‘na uitvoerige bespreking’ (aldus de notulen) machtiging,
tot die erkenning over te gaan, waarbij men het bepalen van de datum a2an
de minister overliet. Waarom die ‘nitvoerige bespreking’? Zij had in hoofd-
zaak te maken met de verhouding tot de Verenigde Staten. Vooral met het
oog op de noodzakelijke Amerikaanse hulp bij het verdrijven van de Japan-
ners uit Nederlands-Indié was het Nederlandse kabinet huiverig, president
Roosevelt en zijn Secretary of State Cordell Hull voor het hoofd te stoten.

Van Kleffens bepaalde vervolgens dat de Franse vertegenwoordiger bij de
Nederlandse regering, Maurice Dejean, op 28 juni bij hem kon komen om de
brief waarmee Nederland tot de erkenning van een voorlopige Franse

1 Brief, 20 mei 1944, van van Kleffens aan de koningin (DBPN, C, selectie).
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