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gegeven, in het tweede overigens pas na hardnekkig verzet harerzijds waarbij
het gehele kabinet met aftreden gedreigd had.

*

In hoofdstuk 3 vermeldden wij reeds dat op de Duitse invasie van de Sowjet-
Unie (22 juni' 41) verschillend gereageerd was door, enerzijds, van Kleffens,
Gerbrandyen Michiels en, anderzijds, de koningin: de eerste drie hadden
op 23 juni door Radio Oranje een bij uitstek magere regeringsverklaring
doen omroepen en de koningin had een dag later via de regeringsomroep
de door haar wenselijk geachte 'trompetstoot' doen horen waarin zij de
Sowjet-Unie de hulp van Nederland had aangeboden. Wij wezen er toen
op dat er in de periode tussen de twee wereldoorlogen drie Europese rege-
ringen waren geweest die geweigerd hadden, tot de diplomatieke erkenning
van de Sowjet-Unie over te gaan: Nederland, Portugal en Zwitserland.
De afkeer van de Sowjet-Unie was in Nederland vrij algemeen geweest.
Moest men daaraan nu persé de eonsequentie verbinden dat men diploma-
tieke erkenning achterwege liet? Op zichzelf geenszins, want diplomatieke
erkenning heeft niets met morele goedkeuring te maken. Velen in Nederland,
vooral in kerkelijke kringen, zagen het evenwel anders: het cornmunistisch
bewind was 'een godloos bewind', erger: een bewind dat alle godsdienst
trachtte te vernietigen, en met zulk een bewind kon een regering als de
Nederlandse die zich op de basis van het Christendom plaatste, geen diplo-
matieke betrekkingen onderhouden.

De afkeer van de Sowjet-Unie droeg, dunkt ons, in het begin van de jaren
'20, al hadden juist toen talrijke particulieren en kleine en grote instellingen
zware verliezen geleden door de annulering van de Russische buitenlandse
schulden', een minder uitgesproken karakter dan later - in '24 achtte althans
de minister van buitenlandse zaken, van Karnebeek, het voor mogelijk, op
een acceptabele basis de betrekkingen met de Sowjet-Unie te herstellen die
in november' 18, een iaar na de communistische revolutie, verbroken waren.
Of van Karnebeek voor zijn eventuele voorstel een meerderheid in het parle-
ment gevonden zou hebben, zij in het midden gelaten, maar zo ver kwam de
zaak niet, mede doordat koningin wilheluüna had doen weten dat zij onder
geen beding bereid was, de diplomatieke vertegenwoordiger te ontvangen

1Van Nederland uit was vóór de eerste wereldoorlog vooral veel geld belegd in
de opbouw van het Russische spoorwegnet. Door al die beleggingen haalde het
communistische bewind een streep. Er ging aldus een bedrag van ca. f I~ miljard
verloren: wellicht omstreeks 5% van het Nederlands nationaal vermogen.


