
ERKENNING VAN DE SOWJET-UNIE

van een regime dat, afgezien nog van andere wandaden, de tsaar en zijn gezin
had laten vermoorden _ die tsaar was de zoon geweest van een achterneef
van Alma Paulowna, haar grootmoeder van vaderszijde.

Na' 24 kwam het niet meer tot nieuwe Nederlands-Russische besprekingen
of voorbesprekingen met het oog op een mogelijke diplomatieke erkenning.
Nederland stemde tegen de opneming van de Sowjet-Unie in de Volken-
bond (1934) _ wèl werd korte tijd later goedgevonden dat zich ter bevorde-
ring van de Nederlands-Russische handelsbetrekkingen een Russische
handelsmissie in Amsterdam vestigde. Wat men verder in de jaren '30
omtrent de bloedige vervolging van gehele volksgroepen in de Sowjet-Unie
vernam alsmede over de Stalinistische 'monsterprocessen', deed de afkeer
van het cornmunistisch regime toenemen en aan het Duits-Russisch accoord
van augustus '39 en de kort nadien ingezette Russische aanval op Finland
werd door velen de conclusie verbonden dat de Sowjet-Unie onder alle
omstandigheden een onbetrouwbare bondgenoot zou zijn.

Op 8 juli' 41 maakte van Kleffens in de vergadering van de ministerraad
duidelijk dat hij, geheel conform inhoud en strekking van de regerings-
verklaring van 23 juni, er niet aan dacht, aan de nieuwe situatie politieke
eonsequenties te verbinden. 'Het aanknopen van diplomatieke betrekkingen
tussen Nederland en Rusland acht hij', aldus de notulen, 'uitgesloten."!
Wij nemen aan dat dit strakke standpunt geen algemene instemming vond
(de notulen zwijgen daar overigens over), maar er verliepen toch meer dan
twee maanden (maanden waarin bewondering groeide voor de wijze waarop
de Russen zich tegen de Duitse invasietroepen verdedigden), voordat
Albarda in een aan Gerbrandy gerichte brief duidelijk blijk gaf van een
afwijkend inzicht. 'Wij zijn', schreef hij,

'de enige der Geallieerde regeringen, die geen diplornatieke verbindingen [met
de Sowjet-Unie] ... heeft. Eén blik op de kaart en ik moet lachen ... Is onze
houding niet zeer eigenwijs tegenover al onze bondgenoten die toch waarlijk
ook geen onchristelijke barbaren zijn? ... Mogen wij, nu honderdduizenden
Russen sterven voor onze gemeenschappelijke zaak, en nu miljoenen en mil-
joenen Russen daarvoor dapper strijden en offeren, zeggen: wij kennen u niet,
althans wij erkennen u niet als mogendheid? ... Als straks een wapenstilstand
moet worden gesloten en daarna de vrede moet worden getekend, kunnen wij
dan tegenover Rusland volharden in onze uitzonderlijke houding ?'2_

Albarda meende van niet. Toen er eind september en begin oktober in de

1 Ministerraad: Notulen, 8 juli 1941. 2 Brief, 17 sept. 1941, van Albarda aan
Gerbrandy (DBPN, C, selectie).
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