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ministerraad opnieuw van gedachten over werd gewisseld, sprak hij van
'een onhoudbare positie' en uitte hij bovendien 'de verwachting' dat de
oorlog tot 'de liquidatie van het communisme' zou leiden, 'democratische
verlangens zullen meer en meer doorwerken.' Van den Tempel deelde dat
laatste inzicht niet, Steenberghe vond dat van de instelling van een Neder-
lands gezantschap pas sprake mocht zijn, als het Russische regime inderdaad
veranderd was, Gerbrandy zag de Russische regering als 'niet te vertrouwen'
('nog steeds bestaat de kans dat zij haar rokje keert'), Welter noemde 'de
strijd in Indië tegen het communisme ... een op leven en dood', van
Kleflens. er op wijzend dat bij hem geen 'persoonlijke bezwaren tegen een
aanknopen van diplomatieke betrekkingen' bestonden (hij meende dat zijn
beleid slechts uitdrukking gaf aan wat, dacht hij, nog steeds in bezet gebied
leefde), wilde 'voorlopig niet verder ... gaan dan alleen hulp aan Rusland
te verlenen' - tenslotte werd op voorstel van van den Tempel besloten, de
zaak' enige weken' te laten rusten.'
Die weken werden er zeven. Bolkestein ontwikkelde toen in een brief

aan van Kleffens eenzelfde argumentatie als Albarda medio september
gedaan had. Bolkesteins brief d.d. 24 november werd door Gerbrandy
beantwoord met een schrijven dat naar alle leden van de ministerraad ging.
'Voor de gemiddelde Nederlander', beweerde de minister-president, 'zijn
nazi en bolsji laken van hetzelfde pak. 'Hoe meer ze elkaar dood slaan, hoe
liever', schijnt de opvatting van de gemene man.'2 Daargelaten of die opvat-
ting van de gemiddelde Nederlander juist weergegeven werd (wij menen
van niet), het argument was irrelevant, en die irrelevantie werd pijnlijk
duidelijk toen de Nederlandse ministers, ziende welke snelle vorderingen
Japan maakte, met verlangen gingen uitzien naar de dag waarop de nog
steeds niet erkende Russische regering mede terwille van Nederlandse
belangen Japan de oorlog zou verklaren. Bij de twee duidelijke voorstanders
van het wisselen van gezanten met Moskou: Albarda en Bolkestein, voegden
zich medio januari '42 twee nieuwe: Kersrens en van den Tempel. Ook
gevieren hadden zij aanvankelijk geen succes - voor dat succes zorgde Japan.
Op 17 februari, twee dagen na de val van Singapore, was de ministerraad,
zo seinde Michiels (van Kleffens was toen in Washington) aan Loudon,
'vrijwel unaniem' in de 'wens, zo spoedig mogelijk betrekkingen aan-
knopen met Rusland' (wij nemen aan dat Gerbrandy zich was blijven
verzetten); vernomen was dat de Russen daar hunnerzijds prijs op stelden,
'en naar mijn mening', aldus Michiels,

1Ministerraad: Notulen, 30 sept. en 7 okt. 1941. a Brief, 28 nov. 1941, van
Gerbrandy aan van Kleffens (DBPN, C, selectie).


