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zou reageren', vroeg Visser 't Hooft. 'Ik zei toen', vertelde de Graaff ons
in' 56: "Dat is niet nodig. Ik kan u zeggen dat als het Nederlandse volk zich
zou realiseren dat de Sowjet-Unie nog steeds niet erkend is, de regering zou
worden weggehoond.' '1 Visser 't Hooft gaf dit aan Gerbrandy door, maar
in Londen was inmiddels van Kleffens zich gaan afvragen of het wel wense-
lijk was, het kabinetsbesluit uit te voeren; in Madrid waren de gezantschap-
pen van België, Joegoslavië, Noorwegen en Polen onder Duitse druk door
de Spaanse regering gesloten - zou niet ook het Nederlandse gesloten worden
als de Nederlandse regering de Sowjet-Unie erkende (een Spaanse divisie
vocht in Rusland aan de zijde van de Wehrmacht)? Aan dit argument (het
was door gezant Schuller naar voren gebracht) werd door de ministerraad
niet veel waarde gehecht. VanKleffens liet het na enkele weken vallen.
Begin juni deelde hij aan zijn ambtgenoten mee dat 'de instelling van een
gezantschap bij de Russische regering nu moet doorgaan. Aan de koningin
is dit meegedeeld, die het aanvaardde met een 'vooruit dan maar'.'2 'Voor
Radio Oranje', aldus de kabinetsnotulen van 8 juli '42 (men wist toen dat de
regering van de Sowjet-Unie de aangeboden wisseling van gezanten goed-
gekeurd had), 'zal een regeringsverklaring opgesteld worden van geringe
omvang, waarin de aanknoping der diplomatieke betrekkingen tussen beide
regeringen zal voorgesteld worden als de natuurlijkste zaak ter wereld' 3
- het was toen precies een jaar geleden sinds van Kleffens in de ministerraad
die 'natuurlijkste zaak ter wereld' 'uitgesloten' genoemd had.
Het zenden van een vaste diplomatieke vertegenwoordiger naar Moskou

(niet een gezant maar, zoals in Londen en Washington nu het geval was,
een ambassadeur) had nog heel wat voeten in de aarde. Voor die functie
werd, gelijk reeds vermeld, van Breugel Douglas uitgekozen. De bedoeling
was dat hij zich met een kleine staf in Kuibishew aan de Wolga zou vestigen
waarheen het corps diplomatique in de herfst van '41 uit Moskou geëvacueerd
was. Van Kleffens vroeg aan de Russische ambassade in Londen of men in de
Sowjet-Unie de Nederlandse ambassade aan meubelen, beddegoed en eet-
gerei kon helpen - meubelen wèl, werd geantwoord, maar niet aan bedde-
goed en eetgerei. Die inventarisstukken werden, in Londen aangeschaft, in de
lente van' 43 naar Moermansk verscheept en waren enkele weken later weer
in Engeland terug: Geallieerde convooien konden Moermansk in die tijd
niet bereiken. Van Breugel Douglas die, komend uit Tsjoengking, maan-
denlang in Caïro had moeten wachten, vond pas in september' 43 via Perzië
passage naar de Sowjet-Unie waar hij zich in Moskou kon vestigen. Gegeven
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