
EEN GEZANT NAAR HET VATICAAN

de argwaan van de Russen, bereikte hij er niet veel: noch een Nederlandse
consul, noch een Nederlandse repatriëringsmissie werd tot de Sowjet-Unie
toegelaten. Overigens duurde het na de aankomst van van Breugel Douglas
in Moskou nog zes maanden voor in Londen de Russische ambassadeur bij
de Nederlandse regering, A. Lebedew, zijn geloofsbrieven kwam aanbieden
aan de koningin; zij was bij die gelegenheid, zo schreef van Kleflens aan
Loudon, 'zeer minzaam ... De kleindochter van Anna Paulowna zei na
afloop dat Lebedew haar had doen denken aan Russische volksmuziek,
'de enige muziek (met die van doedelzakken) die ik verdragen kan.' '1

*

In de eerste wereldoorlog, in 1915, had, zoals wij al in Voorspel vermeldden,
de Nederlandse regering een gezant laten benoemen bij het Vaticaan; de post
was van belang voor het inwinnen van informaties. Zij was derhalve aan
het einde van de oorlog gehandhaafd, maar in november '25 leidde druk
van orthodox-protestantse zijde er toe dat de christelijk-historische fractie
in de Tweede Kamer zich bij een door de linkerzijde uitgelokte stemming
tegen het betrokken begrotingsartikel uitsprak - het eerste kabinet-Colijn
leed toen een nederlaag en trad af. Over wederinstelling van het gezantschap
werd nadien niet meer gesproken, waarbij van het einde van de jaren '20

af wellicht ook de bezuiniging (enkele gezantschappen werden in die tijd
opgeheven) een rol speelde.
In Londen stelde Gerbrandy al medio juni '40 de vraag aan de orde of

het zin had en mogelijk was, opnieuween gezant bij de Paus te benoemen:
het Vaticaan was nu meer dan ooit een belangrijkeluisterpost; zijn betekenis
in dat opzicht was nog onderstreept doordat president Roosevelt enkele
maanden tevoren een Amerikaanse vertegenwoordiger bij de Paus benoemd
had. Bij de discussie van medio juni' 40 wees van Kleffens toen op het gebeu-
ren in '25 en de Geer, minister voor de CHU toen zijn partij het eerste
kabinet-Colijn ten val bracht, meende dat pas tot wederinstelling van het
gezantschap bij het Vaticaan besloten zou knnnen worden, als de Staten-
Generaal weer in functie waren. De vraag die Gerbrandy opgeworpen had,
liet deze evenwel niet los. Eind '40, toen hij minister-president geworden
was, zocht hij via zijn secretaris Kasteel en zijn secretaris-generaal van
Angeren (beiden katholiek) contact met de Apostolic Delegate in Engeland,

1Brief, II maart 1944, van van Kleffens aan A. Loudon (Colleetie-van Kleffens).
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