BUITENLANDS BELEID

mgr. W, Godfrey, en via deze werd met medeweten van van Kleffens het
Vaticaan gepolst of het er voor voelde weer een Nederlandse gezant te ont-
vangen. Het Vaticaan antwoordde dat het niet inzag hoe dat denkbeeld
gerealiseerd kon worden; de Paus en zijn medewerkers waren er blijkbaar
zeker van dat Mussolini’s bewind aan een officiéle vertegenwoordiger van
de Nederlandse regering, met welke het zelf de relaties verbroken had, geen
gelegenheid zou geven, zich in Vaticaanstad te vestigen.

Ruim een jaar later, in maart '42, kwam de zaak opnieuw aan de orde:
Japan had toen een gezant bij het Vaticaan benoemd en de Amerikaanse
regering had er vervolgens bij de regeringen van Australi€¢, China en Neder-
land op aangedrongen, hetzelfde te doen. ‘Aan de Amerikaanse regering
is geantwoord’, aldus de kabinetsnotulen, ‘dat indertijd het Vaticaan is
gepolst, maar dat een in de grond weigerend antwoord is ontvangen; dat
echter de Nederlandse regering geen nieuwe weigering wenst.’

Een half jaar later, eind september 42, werd de wederinstelling van het
gezantschap in de ministerraad ‘algemeen bepleit’, zo noteerde van Lidth,
sinds enkele weken minister van oorlog, ‘doch van Kleffens wijst op de
moeilijkheden, onder meer van de zijde van de Italiaanse regering.’?

Weer verliepen zeven maanden, maar in mei '43 (Italié had heel Noord-
Afrika moeten ontruimen) dacht het Vaticaan sterk genoeg te staan om via
mgr. Godfrey de Nederlandse regering te doen weten dat het bereid was,
opnieuw een Nederlandse gezant te ontvangen, mits de regering kon waar-
borgen dat het gebeuren van ’25 zich nimmer zou herhalen. Dat laatste was
een onmogelijke eis: geen enkel kabinet kon zulk een toezegging doen.
De ministers gingen er evenwel van uit dat het Vaticaan zulks, na gewezen
te zijn op de Nederlandse constitutionele verhoudingen, wel zou beseffen
(dat was, zo bleek later, inderdaad het geval) en tegen die achtergrond werd
eind mei ‘algemeen’, aldus de kabinetsnotulen, ‘het denkbeeld aanvaard . . .
om tot de instelling van ecn gezantschap bij de Heilige Stoel over te gaan.®

De taak van van Kleffens was het, voor dat denkbeeld de instemming van
de koningin te verwerven. Dat stelde hij enkele weken uit totdat hij zich
samen met de koningin in Canada bevond; hij hoopte namelijk dat haar
contact met prinses Juliana en haar kleindochtertjes haar in een wat wel-
willender stemming zou brengen dan hij voorzag. Niets daarvan. Op 13 juni
"43, nog voordat de koningin ook maar een blik geslagen had in de nota
waarin van Kleffens geargumenteerd had waarom de wederinstelling van een
gezantschap bij het Vaticaan wenselijk was, ‘bleek’, schreef hij, “van onwil

1 Ministerraad: Notulen, 24 maart 1942. 2 Van Lidth: ‘Dagboek’, 29 sept. 1942.
8 Ministerraad: Notulen, 25 mei 1943.
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