
EEN GEZANT NAAR HET VATICAAN

en krachtige tegenstand'l - in een tweede gesprek, diezelfde dag gevoerd
(de koningin had inmiddels de nota kunnen lezen), maakte de minister tot
tweemaal toe duidelijk dat hij, als zij in haar verzet volhardde, vermoedelijk
zijn portefeuille zou neerleggen; 'als uiterste concessie' harerzijds kon de
koningin, zo seinde van Kleffens aan Gerbrandyen Michiels, wel goed-
vinden dat Buitenlandse Zaken een 'politiek agent' naar het Vaticaan zou
zenden, 'hetgeen ik', voegde van Kleffens toe, 'afwijs omdat dit mijns inziens
halve maatregel, die noch Nederland noch Heilige Stoel zou bevredigen ...
Wil mij uw aller mening en standpunt seinen. Ik mij afvraag of nuttig
Visser 't Hooft vragen naar vermoedelijke reactie protestants Nederland."

Vier dagen na zijn twee moeilijke gesprekken, op 17 juni, versterkte van
Kleffens zijn druk op de koningin. Het leed voor hem geen enkele twijfel
dat, als zij volhardde, het gehele kabinet zou aftreden. In de Verenigde Staten
was hem evenwel, zo schreef hij haar,

'opnieuw gebleken dat een uiteengaan van Uwe Majesteit en dit kabinet het
vertrouwen in de vastheid en bestendigheid van de band tussen de Nederlandse
regering en het Nederlandse volk schade zou doen, en dat het ook schade zou
doen aan de waardering in de Verenigde Staten voor de persoon van Uwe
Majesteit, die naar Amerikaanse opvatting zich aldus zou ontdoen van haar naar
democratische beginselen aangewezen raadslieden en deze eigenmachtig zou
vervangen door andere die bereid zouden zijn naar' s Vorsten wil te handelen ...
In de boezem der reeds zo zwaar beproefde natie zou opschudding en teleur-
stelling worden veroorzaakt die haar zo enigszins mogelijk ware te besparen" -

argumenten waren dat die in eerste instantie op de koningin geen enkele
indruk maakten.

Een dag nadat hij deze brief geschreven had, vernam van Kleffens dat het
kabinet in zijn vergadering van 18 juni op voorstel van Gerbrandy unaniem
besloten had, met hem één lijn te trekken (daarbij was van belang dat zich
in de periode maart-mei' 43 grote moeilijkheden tussen de koningin en het
kabinet voorgedaan hadden die wij in een later hoofdstuk zullen beschrijven).
Gesterkt door die unanimiteit besloot van Kleffens vol te houden. Op 3 juli
was hij tegen middernacht op het vliegveld bij Gander (New Foundland)
aanwezig vanwaar de koningin naar Engeland zou terugvliegen. Prinses
Juliana en prins Bernhard deden haar uitgeleide, maar toen zij beiden ver-
trokken waren (het vliegtuig van de koningin had vertraging), volgde,
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