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noteerde hij, 'een soort twistgesprek ... over het al of niet zenden van een
gezant naar de Paus.' VanKleffens had het onderwerp willen laten rusten
(op dat moment was nog niet bekend of het Vaticaan de eerder gememo-
reerde eis had laten vallen), de koningin niet; ze was 'opgewonden en
heftig en liet mij af en toe ternauwernood aan het woord komen.'! Ternau-
wernood - een enkele opmerking kon hij plaatsen: 'Majesteit', zei hij o.m.,
'als u een vertegenwoordiger krijgt bij iemand die door talloze Nederlanders
als de duivel beschouwd wordt' (Stalin), 'dan kunt u er toch ook wel een
hebben bij de Paus die door een derde van uw volk als de stadhouder van
Onze Lieve Heer op aarde beschouwd wordt.'2
'Wij staan', zei van Kleffens in de ministerraad na zijn terugkeer naar

Londen, 'in eenlastige positie. Spreker hoopt echter dat een uitweg te vinden
is." Die meende hij ook gevonden te hebben: op 13 juli stelde hij zijn ambt-
genoten voor, niet een 'gewone' gezant naar het Vaticaan te zenden maar een
gezant in buitengewone zending (een functionaris die normaliter alleen
benoemd wordt voor een bepaalde taak van korte duur) en de argumentatie
tegen het kabinet richtend die hij enkele weken eerder tegen de koningin
gericht had (zijn brief aan de koningin d.d. 17 juni was zijn ambtgenoten niet
bekend), betoogde hij ter ondersteuning van zijn compromis: 'Heengaan van
dit kabinet zou aan ons land schade berokkenen. Daarom ware het te voor-
komen. De koningin zal echter niet toegeven' - nu, daar waren die ambt-
genoten niet van overtuigd. Trouwens, betoogde Kerstens, 'het is mogelijk
dat wij het landsbelang door aftreding schaden; maar schaden wij het niet
evenzeer door achteruit te gaan voor het verzet der koningin ?'4 Niemand
voelde daar voor en dat liet van Kleffens geen andere keus dan zijn aarzelingen
te overwinnen. In een hoffelijke nota, waarin hij mede vermelden kon dat
Visser 't Hooft uit Genève had doen weten, er van overtuigd te zijn dat
protestants Nederland begrip zou hebben voor het herstel van de gezant-
schapspost bij het Vaticaan, maakte hij aan de koningin duidelijk dat de
zaak voortgang moest hebben; alvorens dit stuk aan de koningin voor te
leggen (het was door de ministerraad goedgekeurd), liet van Kleffens het
aan van Tets, directeur van haar kabinet, lezen en ook met Beelaerts, haar
naaste adviseur, besprak hij de zaak. Op 21 juli deed deze laatste, aan wie de
koningin van Kleffens' nota te lezen gegeven had, haar schriftelijk weten dat
'een afwijzing van het voorstel van het Vaticaan zonder meer een politieke

1 Van Kleffens: 'Reisverslag Canada en Verenigde Staten (mei-juli 1943)', p. 39-40.
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