
EEN GEZANT NAAR HET VATICAAN

fout ware." Drie dagen later gaf de koningin toe, 'hetgeen een pak van mijn
hart', noteerde van Kleffens.êEr ging bericht naar mgr. Godfrey.
Weer kwam een kink in de kabel. Op I6 september (Italië had inmiddels

gecapituleerd) deed het Vaticaan weten dat een Nederlandse gezant welkom
zou zijn, maar niet onmiddellijk - voorlopig moest zelfs het gehele accoord
geheim blijven. 'Wij veronderstellen', aldus van Kleffens in zijn dagboek,
'dat dit te wijten is aan vrees voor de Duitsers, die in Rome zijn en kanonnen
hebben geplaatst op het Pietersplein.P Er verliepen toen nog meer dan
negen maanden voordat van Kleffenskort na de bevrijding van Rome (deze
vond op 4 juni '44 plaats) aan de koningin de geloofsbrief kon voorleggen
waarbij jhr, mr. M. W. van Weede als Nederlands gezant bij het Vaticaan
geaccrediteerd werd. Zou de koningin haar handtekening plaatsen? Van
Kleffenswas er niet zeker van; de positieve mededeling die hij daaromtrent
medio juni kreeg, leidde bij hem tot 'grote vreugde'."

Kleine en grote mogendheden

Inde periode waarin het kabinet nog scherp verdeeld was in voor- en tegen-
standers van de diplomatieke erkenning van de Sowjet-Unie, had, zoals
wij weergaven, Albarda ten gunste van die erkenning het argument naar
voren gebracht dat Nederland bezwaarlijk in zijn afwijzende houding zou
kunnen volharden, 'als straks een wapenstilstand moet worden gesloten en
daarna de vrede moet worden getekend.' Het was een geldig argument: in
beide gevallen zou de regering voor de Nederlandse belangen moeten opko-
men en zij zou daarbij zwakker staan dan andere regeringen warmeer zij als
enige met een van de grote mogendheden die tot de overwinnaars zou
behoren, niet eens diplomatieke relaties zou onderhouden. Van Kleffens
voorzag heel wel dat het juist bij de regelingen welke onmiddellijk na de
beëindiging der vijandelijkheden van kracht zouden worden, de grote
mogendheden zouden zijn die de dienst zouden uitmaken. In de herfst
van '4I zocht hij contact met zijn ambtgenoten van België en Noorwegen
(daarover straks meer) en daaruit vloeide voort dat hij in de lente van' 42

een nota opstelde die Nederland, België en Noorwegen samen aan de
Verenigde Staten, Engeland en de Sowjet-Unie zouden kunnen aanbieden.
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