
BUITENLANDS BELEID

Eind mei '42 legde hij zijn nota aan de koningin voor en voegde er in een
brief aan toe wat hij vernomen had omtrent de besprekingen die de Rus-
sische minister van buitenlandse zaken, Molotow, kort tevoren in Londen
gevoerd had. 'wanneer', schreef hij in die brief, 'de grote landen onder elkaar
de toekomst van Europa en wellicht van de wereld in haar geheel gaan rege-
len, zal het voor de kleinere landen zaak zijn, op te passen dat hun belangen
niet in het gedrang komen.'

Van Kleffens' nota is verloren gegaan, maar niet de aantekening die konin-
gin Wilhelmina na lezing ervan maakte. Zij wees het stuk af. 'Nota ademt',
had zij genoteerd, 'geest v. een kleine mogendheid zoals Klef ons ziet.
Foei!!' Nederland, België en Noorwegen waren

'ongelijke grootheden. Ik er nu vóór om eigen berichten [te doen uitgaan] ...
Nota moet omgewerkt worden in elk geval. Gaan v. Kl. en Buit. Zaken niet mee
met geest in Ned. (?) ... heel emstig geval dit niet begrijpen. Men geeft zich
geen moeite, doet alsof er niets veranderd is. Ned. kent alleen een Groot Ned.
van So milj. [inwoners]. Het moet uit zijn met dat gepraat met de kleine [mogend-
heden]. Thans voorbarig, mocht het later nodig zijn, dan weg Gerbrandy-
Churchill'! -

wij interpreteren dat laatste zo dat de koningin in de lente van '42 (zij had
toen nog niet haar eerste bezoek aan de Verenigde Staten gebracht) meende
dat het, als de regering voor specifieke Nederlandse belangen moest opkomen,
het meest dienstig was dat Gerbrandy de zaak met Churchill opnam.
Afgezien daarvan was zij dus van opinie dat een gemeenschappelijk optreden
met staten als België en Noorwegen niet wenselijk was: dat waren kleine
mogendheden, Nederland niet - 'Groot Nederland' had immers tachtig
miljoen inwoners.

Deze visie van de koningin was een miskenning van de realiteit: van de
realiteit in Nederlands-Indië en van de realiteit der internationale krachts-
verhoudingen. Nu was de koningin zich in die tijd volstrekt niet bewust
(de ministers waren zich dat ook niet) dat het onzeker was of de zeventig
miljoen Indonesiërs bereid zouden zijn, na het verslaan van Japan het Neder-
landse oppergezag weer te aanvaarden, maar wat de internationale krachts-
verhoudingen betrof, had de gang van zaken bij de oprichting van Abda-
Command en trouwens de gehele wijze waarop de Geallieerde oorlogsleiding
georganiseerd was, koningin en ministers al kunnen leren dat Nederland
geen invloed van betekenis had. Waar, wanneer en met welke kracht bepaal-
de offensieven ingezet zouden worden, werd op voorstel van de Combined

1Notitie, z.d., van koningin Wilhelmina (archief kab. der koningin).
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