‘GROOT NEDERLAND'

Chiefs of Staff door Roosevelt en Churchill bepaald en de Nederlandse
regering, al mocht zij dan meespreken in de Pacific War Council en al had zij
een vertegenwoordiging bij de Combined Chiefs of Staff, had in dat vlak geen
zeggenschap, zo min als zij zeggenschap had bij de beslissingen die, als uit-
vioeisel van de vastgestelde strategie, door de Combined Production and
Resources Board, de Combined Shipping Adjustment and Raw Materials Board,
de Combined Munitions Assignment Board en de Combined Food Board gecnomen
werden.

Dat alles wil niet zeggen dat er in de visic van de Amerikaanse en Engelse
staatslieden geen verschil was tussen bijvoorbeeld Nederland en Noorwegen:
Noorwegen nam alleen deel aan de oorlog in Europa, Nederland aan die
in Buropa én dic in het Verre Oosten, en aan de wenselijkheid, het Britse
Empire na de oorlog ongerept te herstellen, verbond met name Churchill de
conclusie dat na Japans nederlaag het Nederlandse gezag weer in Nederlands-
Indié gevestigd diende te worden, anders gezegd: in dat naoorlogse perspec-
tief was Nederland belangrijker dan Noorwegen. Dat betekende evenwel
niet dat de Nederlandse regering zeggenschap diende te krijgen bij de
beslissingen die het oorlogsverloop of de organisatie van de naoorlogse
wereld bepaalden; dat waren zaken van de grote mogendheden. In de visie
van Churchill en Stalin waren dat er maar drie: de Verenigde Staten, dc
Sowjet-Unie en Engeland; president Roosevelt zag nog een vierde grote
mogendheid: China (welks cohesie en kracht ernstig door hem overschat
werden) en Eden, de Britse minister van buitenlandse zaken, wilde de vier
tot vijf uitbreiden: hij was er van overtuigd dat in Europa geen duurzamec
regeling getroffen kon worden als men niet ook Frankrijk in de groep van
de grote mogendheden opnam.

In de periode december ’41-maart '42 had de Nederlandse regering een
zekere invlioed gehad op de oorlogvoering tegen Japan. Weliswaar waren
ook toen de belangrijkste beslissingen in laatste instantie door Roosevelt en
Churchill gecnomen, maar men mag veronderstellen dat de Verenigde
Staten en Engeland minder versterkingen naar Java zouden hebben gestuurd
dan zij in werkelijkheid deden, als Nederlandse instanties niet voortdurend
zowel in Washington als in Londen op een maximum aan hulp aangedrongen
hadden. Na de val van Java waren er geen Nederlandse strijdkrachten meer
waarmee de Amerikaanse en Britse oorlogsleiders rekening dienden te
houden en Nederland had dan ook nadien op de Geallieerde strategie geen
enkele invlioed. Met name de beslissingen waaruit voortvloeide dat Neder-
lands-Indi€ bij het grote offensief tegen Japan terzijde zou blijven liggen,
zijn buiten aanwezigheid van Nederlandse regeringsvertegenwoordigers
genomen. De Nederlandse regering (wij komen er nog op terug) heeft zich
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