
POLITIEK CONVENT OVER DUITSLAND

In hun antwoordnota- merkten de leden van het Politiek Convent aller-
eerst op dat de vragen niet los van elkaar beantwoord konden worden.
'Men is van oordeel', schreven zij verder,

'dat deze oorlog ons de dwingende noodzaak van een georganiseerde, op een
rechtsbasis steunende samenwerking tussen de volkeren voorschrijft. In een
dergelijke organisatie moet uit nuchter eigenbelang zowel als uit een hoger
politiek inzicht in de noodzakelijke ontwikkeling der internationale verhou-
dingen aan een van het nationaal-socialisme en het Pruisische militarisme gezui-
verd Duitsland een eigen plaats en een eigen taak worden ingeruimd. Daarin
past evenmin enigerlei vorm van annexionisme .

. . . Stellen Engeland en Amerika zich mede verantwoordelijk voor de toe-
komstige organisatie van Europa, is met name Engeland eindelijk zover dat het
zijn constructieve taak in een nieuw Europa verstaat, dan kan met vertrouwen
de toekomst tegemoet worden gezien. Deze laatste politiek is ook de enige die
voor Nederland een duurzame oplossing kan brengen. Zijn ligging en econo-
mische structuur zowel als zijn positie als koloniale mogendheid brengen het in
nauw contact met de Angelsaksische wereld èn met het Duitse achterland .

. . . Verder is men tevens van oordeel:
1. Dat het Naziregime in Duitsland zowel als het Duitse militaire machts-

apparaat moeten worden vernietigd.
2. Dat de oorlogsmisdaden, speciaal die tegen weerloze burgers en politieke

gevangenen in de bezette gebieden gepleegd, behoren te worden gestraft.
3. Dat Duitsland verplicht zal worden de benadeelde staten en hun burgers

tot de grenzen van het economisch toelaatbare schadeloos te stellen voor de
aangerichte verwoestingen en de verliezen ten gevolge van de gepleegde bero-
vingen en uitplunderingen.

4. Dat Duitsland aanvankelijk onder toezicht van een bezettingsleger aan een
scherpe controle zal moeten worden onderworpen, een controle die de weg moet
effenen voor een terugkeer tot meer westerse verhoudingen.'

Men zou kunnen zeggen dat het streven van het Politiek Convent er op
gericht was, de 'fouten van Versailles' te vermijden: geen 'annexionisme'
(bedoeld was, nemen wij aan: geen gebiedsafstand ten nadele van Duitsland
binnen de grenzen van' 37 2), geen excessieve herstelbetalingen, maar overi-
gens een veel verdergaand ingrijpen dan waartoe het in 'I8-'19 was geko-
men: een militaire bezetting van heel Duitsland met een volledige vernieti-
ging van het Naziregime en van 'het Pruisische militarisme"; zo zou dan
Duitsland, héél Duitsland, terugkeren 'tot meer westerse verhoudingen' : aan
een splitsing werd niet in de verste verte gedacht, evenmin aan de mogelijk-

1 Tekst: Enq., dl. V b, p. 282-85. 2 Merkwaardig is het dat het Politiek Convent
niet uitdrukkelijk repte Vall het herstel van een onafhankelijk Oostenrijk.
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