BUITENLANDS BELEID

Wat met Duitsland na zijn nederlaag zou geschieden, werd louter bepaald
door de Grote Drie: de Verenigde Staten, Engeland, de Sowjet-Unie. Van
die drie hadden alleen Engeland en de Sowjet-Unie een duidelijk denkbeeld
van wat zij wensten te bereiken, en de Sowjet-Unie, die Duitsland het meeste
duchtte, ging daarbij het verst: Polen moest een flink stuk naar het westen op-
schuiven. Dat zou voor de Sowjet-Unie drie grote voordelen hebben: zij
zou het omstreden gebied terugkrijgen dat zij in het begin van de jaren "20
aan Polen had moeten afstaan, zij zou de Poolse regering in ballingschap
dic met dat gebiedsverlies zeker niet accoord zou gaan, isoleren en zij zou
Polen dat met een grote lap Duitsland uitgebreid zou worden, in een positie
dringen waarin het niet langer Duitsers en Russen tegen elkaar zou kunnen
uitspelen maar, zo ver men redclijkerwijs vooruit kon zien, aangewezen zou
zijn op Russische bescherming.

Voor dit denkbeeld won Stalin op de conferentie te Teheran (28 november —
1 december "43) de instemming van Churchill en Roosevelt; wat Roosevelt
betrof, was daarbij van belang dat hij de Sowjet-Unie in beginsel graag tege-
moet kwam teneinde te bevorderen dat zij in een later stadium aan de oorlog
tegen Japan zou gaan declnemen. Er was voorts overcenstemming dat de
Anschluss ongedaan gemaakt zou worden (de onathankelijkheid van Qosten-
rijk zou dus worden hersteld), dat Elzas-Lotharingen weer dcel van Frank-
rijk, Eupen-Malmédy deel van Belgié en het Sudetengebied deel van
Tsjechoslowakije zou worden, en dat wat van Duitsland restte, door
Amerikaanse, Britse en Russische troepen zou worden bezet. Volgens welke
grenzen ? Roosevelt wenste niet al te diep in de Europese problematick ver-
strikt te raken en vooral uit de buurt van Frankrijk te blijven, waarmee hij
slechts moeilijkheden voorzag (mocilijkheden waartoe hij ook zelf zou bij-
dragen aangezien hij althans in '43 van mening was dat Frans-Indo-China,
de Franse cilandengroepen in de Stille Oceaan en Frans-West-Afrika niet
aan Frankrijk teruggegeven moesten worden); hij wilde Duitsland aldus
verdelen dat bewesten de Russische bezettingszone de noordelijke helft
waar de havens van Bremen en Hamburg lagen, door Amerikaanse, de
zuidelijke door Britse troepen bezet zou worden. Toen generaal Marshall,
de chef van de Amerikaanse legerstaf, hem in november 43 vroeg hoe lang
die Amerikaanse troepen in bezet Duitsland zouden moeten blijven, zei hij:
‘for at least one year, maybe two’ — hij voelde niets voor een veel langduriger
Amerikaanse aanwezigheid in Europa: ‘We should not get roped into accepting
any European sphere of influence.”* De Engelsen daarentegen wilden Duitsland
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