DE KONINGIN OVER DUITSLANDS TOEKOMST

bewesten de Russische zone andersom verdelen: zijzelf in het noorden, de
Amerikanen in het zuiden. Daartoe werd ook uiteindelijk besloten, maar niet
dan nadat de Amerikanen in maandenlange onderhandelingen met de
Engelsen bereikt hadden dat zij, behalve die zuidelijke zone, in de noordelijke
het gebied van Bremerhaven zouden krijgen. Dat accoord kwam pas in
november ‘44 tot stand en de grenzen tussen de Russische, Amerikaansc en
Britse bezettingszones werden vervolgens definitief vastgesteld op de con-
ferentie van Jalta (4-11 februari *45) waar, in afwijking van de oorspronke-
lijke plannen, op aandringen van Churchill en Eden besloten werd dat ook
Frankrijk een bezcttingszone zou krijgen; Frankrijk kreeg toen tevens een
eigen vertegenwoordiger in de European Advisory Conunission.

Hoe kon voorkomen worden dat Duitsland ooit weer een gevaar voor
Nederland werd? Dat was een vraag die koningin Wilhelmina zich vaak
stelde. In brieven aan Roosevelt sprak zij in de jaren ’43-"44 enkele malen
haar bezorgdheid uit op dit punt. Begin maart '43 schreef zij hem: ‘If all
Nazis and their families could be banished to some remote region, it would go a
long way towards renioving this menace to future world peace.”* Dat denkbeeld
(het zou neerkomen op de verbanning van miljoenen mensen) legde zij ook
van Kleffens voor die haar deed weten dat de publieke opinie in de Verenigde
Staten en Engecland zodanig ingrijpen stellig zou afkeuren. Teleurstellend
was het voor de koningin dat de Amerikaanse president in zijn antwoorden
nooit op haar denkbeelden inging.

Ook Churchill werd door de koningin deelgenoot gemaakt van haar
bezorgdheid, met name tijdens een lunch die Churchill haar medio juni ’44
in aanwezigheid van Gerbrandy en Smuts, de premier van Zuid-Afrika,
aanbood. ‘De koningin’, vernam van Kleffens, ‘bracht daar ter sprake wat
er gebeuren moest met de hoofden en de bijlopers van de Nazipartij in
Duitsland. Duidelijk werd dat van Engeland zelf geen al te energieke maat-
regelen te verwachten zijn.’? De koningin besloot toen, haar denkbeelden
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1 Brief, 8 maart 1943, van de koningin aan Roosevelt (archief kab. der koningin).
2 Van Kleffens: ‘Dagboek’, 20 juni 1944.
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