
BUITENLANDS BELEID

op schrift te stellen. Uit een vermoedelijk begin juli door haar geschreven
beschouwing (de Engelse vertaling draagt de datum IQ juli' 44)1 citeren wij:

'Men geve zich rekenschap dat unificatie en gelijkschakeling tot stand kwamen
in een kort ogenblik ... Zodoende verstoorde men dus met ruwe hand al hetgeen
de Duitser bond aan zijn plaatselijke cultuur, zijn historische achtergrond en
plaatselijke of landelijke autoriteiten. Terwijl bijv. in Eng. of Ned. de eenheid
langzaam gegroeid is en plaatselijke kleur en verscheidenheid zorgvuldig werden
ontzien. . . . Men stelle zich de schok voor indien dat alles een volk ontvalt
en de leegte in het bestaan van aldus cultuurlozen. In de plaats van hetgeen hij
verloor werd hij onderwezen in de leer en praktijk van de nazi-misdaad. Er
moet een tegenwicht gevonden wil de D[uitser] niet steeds verder afglijden.
Indien ... iets van de oude cultuur en plaatselijke waarde is blijven hangen,
al was het slechts de ontvankelijkheid daarvoor, dan ware het aan te bevelen
het herleven van die plaatselijke toestand in de hand te werken, in het vertrouwen
dat langzamerhand dit weer vast zal groeien aan zijn oude omgeving, en zou een
rem kunnen ontstaan tegen een volgende oorlog. Of die mogelijkheid nog
bestaat, zou onderzocht moeten worden aleer men deze koers inslaat.'

Eind augustus' 44 sprak de koningin over dat alles met koning Haakon VII
van Noorwegen en de Noorse kroonprins Olav. Vooral het probleem van
het onschadelijk maken der nationaal-socialisten en van de heropvoeding
van de Duitse jeugd heeft haar beziggehouden.

*

Het Nederlandse kabinet wijdde in maart '43 drie vergaderingen aan Duits-
lands toekomst. Het onderwerp werd door van Kleffens ingeleid. 'Radicale
oplossingen, zoals uitroeiing van het Duitse ras of sterilisatie van alle Duit-
sers' wees hij af, zo ook een verdeling van Duitsland in aparte staten ('ware dit
mogelijk, er zou véél voor te zeggen zijn') alsmede het annexeren van
stukken Duitsland door de buurstaten; 'het is zeker', zei hij, 'dat de schepping
van streken die door het gehele Duitse volk beschouwd zouden worden als
irredenta, slechts een nieuwe zweer in het lichaam der volkerengemeenschap
zou vormen ... Gesproken is over een aanhechting van het Ruhrbekken aan
Nederland en België ... Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat Nederland en
België zulk een geschenk zouden willen aanvaarden, zelfs wanneer de
Duitse bevolking er uit vertrok ... Dat men deze kant niet moet uitgaan,

1Beide stukken in archiefkab. der koningin.
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