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stelle men principieel vast.' Zou men dan bijvoorbeeld het Ruhrgebied
onder toezicht van de United Nations kunnen plaatsen? 'Maar dat zou een
diepe wonde toebrengen aan de Duitse trots, geschikt om een tweede Hitler
daaruit politiek kapitaal te doen slaan.' Van Kleffens zag een andere en
betere oplossing: de Duitse ijzer- en staal- alsmede de stikstofproductie
moesten door de overwinnaars aan een 'kwantitatieve beheersing' onder-
worpen worden.' In een 'heropvoeding van het Duitse volk' stelde hij niet
veel vertrouwen: 'Het gevaarlijke karakter van dit volk is een gevolg van
een eeuwenlange ontwikkeling en van zijn daardoor aangeworven aard,
die niet door enige opvoeding in afzienbare jaren zou te veranderen zijn.'
Een zekere bedreiging zou dus voor Nederland blijven bestaan; van Kleffens
(wij komen er in de volgende paragraaf op terug) meende dat die bedreiging
afgewend kon worden door een soort Atlantisch bondgenootschap.

Verscheidene ministers gaven vervolgens hun zienswijze te kennen, met
als uitzonderingen (althans volgens de notulen) van Angeren, Bolkestein en
van Lidth. Van <lenBroek drong er op aan dat het Ruhrgebied ontvolkt en
samen met het Rijnland tussen Nederland en België verdeeld zou worden;
het denkbeeld, een deel van Duitsland te annexeren, bleek voorts niet on-
aanvaardbaar voor van Mook en Furstner. Bestreden werd het door
Gerbrandy, Albarda, Kerstens, Michiels en van den Tempel. Albarda drong
er op aan dat de Duitse zware industrie onder internationaal beheer geplaatst
zou worden (dat ging dus verder dan de door van Kleffens bepleite inter-
nationale controle), Kerstens meende dat Nederland een vast deel diende te
krijgen van de productie van het Ruhrgebied.ê 'Tenslotte', zo noteerde van
Kleffens in zijn dagaantekeningen, 'was er een grote mate van eenstemmig-
heid, behalve ten aanzien van het punt van aansturen onzerzijds op armexatie
van de linker Rijnoever, voorgestaan door van den Broek. Ik heb nu, wat
het kabinet betreft, de handen vrij om door te gaan in de richting die ik
steeds heb gevolgd.f

In maart '44 ging van Kleffens zijn koers wijzigen. In Londen was toen
bericht ontvangen dat de Wehrmacht in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht,
Noord-Brabant en Zeeland, grote inundaties had laten stellen, ten dele
zelfs met zout water. 'De tijd kan komen', schreef van Kleffens aan Loudon
in de brief die wij reeds eerder aanhaalden, 'dat wij aan de wereld met

1 In de lente van' 43 stelde van Kleffenseen ontwerp voor een' Atlantische Gemeen-
schap voor Staal en Stikstof' op dat door de koningin aan president Roosevelt en
door Michiels aan het Foreign Office aangeboden werd. 2 Ministerraad: Notulen,
13, 16 en 20 maart 1943. 3 Van Kleffens: 'Dagboek', 20 maart 1943.


