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spreken. In de visie van van Kleffenswas deze samenwerking wenselijk met
het oog op mogelijke gevaren die van Duitsland (waarvan hij immers de
eenheid niet wilde aantasten) zouden kunnen uitgaan, maar in de loop van de
oorlog kwam hij tot het inzicht dat die gevaren heel wel óók zouden kunnen
komen uit de Russische hoek. Hij vertrouwde de Sowjet-Unie niet. Hij zag
haar als een staat die, zoals het tsaristischeRusland al gedaan had, voortdu-
rend naar gebiedsuitbreiding streefde, althans naar uitbreiding van haar
invloedssfeer. Daar kwam bij dat hij aalmam dat in het ontredderde Europa
de cornmunistische ideologie op velen aantrekkingskracht zou hebben, zo-
dat de Sowjet-Unie, gegeven de aanvaarding van Stalinsleiderschapdoor aile
communistische partijen in Europa, sterke hulpkrachten zou hebben in
landen als Italië en Duitsland, maar ook in de nu nog bezette, straks bevrijde
Europese staten. Wij gaven reeds weer dat hij, de diplomatieke erkenning
van de Gaulle's voorlopige Franse regering bepleitend, wilde bevorderen
dat 'de gematigde elementen ... het communistische element binnen zekere
perken (zouden) houden.'
Deze zienswijze nu, welke de Sowjet-Unie als een potentieel nieuw gevaar

voor West-Europa in het algemeen en dus ook voor Nederland zag, ging
lijnrecht tegen opvattingen in die in de gemeenschappelijk tegen Duitsland
gevoerde oorlog hun oorsprong vonden. Gemeenschappelijke strijd doet
gevoelens van solidariteit ontstaan. De Russen hadden in '4I en '42 grote
bewondering geoogst voor de hardnekkige wijze waarop zij zich verdedigd
hadden; niet minder groot was die bewondering toen zij in '43 de Wehr-
macht dwongen, grote delen van het bezette Russische gebied te ontruimen.
Men wist bitter weinig van wat zich achter het Russische front afspeelde
(westerse journalisten werden nauwelijks en westerse frontcorresponden-
ten in het geheelniet tot de Sowjet-Unie toegelaten) en de combinatie van
die twee factoren: bewondering voor wat de Sowjet-Unie presteerde, en
onwetendheid aangaande de binnenlandse toestanden (het Russische concen-
tratiekamp-systeem, uitvloeisel van de partijdictatuur, was nagenoeg geheel
onbekend gebleven), bevorderde dat velen uitgesproken positief over de
Sowjet-Unie gingen denken en dus ook vroegere kritische opvattingen lieten
varen. Dezulken konden zich niet anders voorstellen dan dat de strijd tegen
het totalitaire Duitsland een belangrijk democratiserend effect zou hebben
op de Russische samenleving, en dat het feit dat de Sowjet-Unie tezamen met
democratisch georganiseerde staten als Engeland en Amerika tegen Duits-
land vocht, haar zou openstellen voor allerlei Angelsaksische invloeden. In
augustus' 42 voor de vereniging 'Pro Patria'sprekend in Londen, zei Albarda
dat hij het Russisch 'staatkundig stelsel'verwierp en het 'voor West-Europa'
als 'volstrekt onaanvaardbaar' beschouwde, maar: 'Wanneer wij nu zien


