
DE SOWJET-UNIE EEN NIEUW GEVAAR?

naar de prestaties van Rusland ... , dan zie ik daar het indrukwekkend be-
wijs tot welk een ontzaglijke krachtsinspanning en tot welk een grenzenloze
offervaardigheid een volk in staat is, dat op de basis van het gemeenschap-
pelijke bezit der productiemiddelen een klasseloze eenheid is geworden.' 1

Zo jubelend als Albarda placht van den Tempel, de tweede sociaal-democraat
in het kabinet, zich niet uit te drukken, maar hij koesterde in elk geval,
wat de Sowjet-Unie betrof, weinig vrees. In een boek dat hij in de loop van
'43 schreef en dat in '44 onder de titel Keep the lamps burning in Londen
gepubliceerd werd, zei hij niet te verwachten, 'unless great changes in the
general situation occur', dat de Sowjet-Unie zou overgaan tot 'a harnessed
policy of expansionism' - 'the sober thrutl: is that there will be every chance of
normal relations being carried 01~ between the Western democratic countries and
Soviet Russia.'2

Hoe zag men dit alles in bezet gebied?

*

In hoeverre aanzienlijke groepen Nederlanders in de loop van de bezetting
bezorgd zijn geworden over een groei van de Russische macht na de oorlog,
kunnen wij niet exact aangeven: betrouwbare onderzoekingen van de
publieke opinie vonden niet plaats. Vaststaat (wij merkten dit reeds eerder
op) dat de Duitse invasie van de Sowjet-Unie (22 jnni '4I) door zeer velen
begroet werd met grote vreugde: nu had Duitsland er een vijand bij en was
het gewikkeld in dezelfde Zwei[rontenkrieg die het in I9I8 verloren had!
De anti-communistische propaganda van de bezetter sloeg maar weinig aan
en precies als in Engeland en de Verenigde Staten groeide bewondering voor
de Russische prestaties, gemengd met een intens ongeduld jegens de twee
Angelsaksische mogendheden: wanneer zouden zij iets van belang presteren?

Begin '43, in de dagen van de ondergang van het Duitse Zesde Leger bij
Stalingrad, voerde de Duitse propaganda een duidelijke koerszwenking uit:
had zij tevoren in de regel een Duitse overwinning in het oosten als zeker-
heid gesteld, nu trachtte zij Duitsland en zijn bondgenoten tot volharding te
inspireren door in schrille kleuren te schilderen wat een overwinning van
Rusland en van het bolsjewistisch systeem voor Europa zou betekenen.

1 Albarda: Toespraak op 20 aug. I942, Enq., dl. Vb, p. I61. 2 J. van den Tempel:
Keep the lamps burning, p. 228, 234.


