
V AN KLEFFENS ' 'ATLANTISCH' PLAN

uitstek homines nevi, nieuwelingen, in de politiek waren, dunkt ons onweer-
sprekelijk; door hun behoefte, zich af te zetten tegen de westerse samenleving,
werden zij er toe gebracht te grif aan te nemen dat het karakter van de
Russische tijdens en door de tweede wereldoorlog fundamentele wijzi-
gingen had ondergaan.'

*

Eind november '4I besprak van Kleffens met de Belgische rnmister van
financiën, Camille Gutt, en de Noorse minister van buitenlandse zaken,
Trygve Lie, de vraag hoe na Duitslands nederlaag hun drie landen, maar
ook bijvoorbeeld Denemarken, beschermd konden worden tegen nieuwe
Duitse aggressie. Hij zei daarbij dat Noren en Denen stellig zouden moeten
samenwerken; 'waarschijnlijk zou bovendien', aldus het vervolg van zijn
betoog in de aantekening die hij maakte,

'hulp van een of enige grote mogendheden (Engeland, de Verenigde Staten)
nodig zijn. Ik vestigde er de aandacht op dat wij, gezien de getalsterkte onzer
bevolking, daaraan wel niet zouden m.eedoen, omdat wij moeite genoeg zullen
hebben, onze eigen defensie in orde te rnaken en ook dienaangaande wel regelin-
gen met Engeland en Amerika (en, naar het mij waarschijnlijk voorkwam, met
Frankrijk) zouden moeten maken. De heer Gutt zei dat België daar evenzo
over denkt."

1 Persoonlijk meende ik, dat in de Russische politiek, maar dan al sinds de jaren '30,
het nationale element was gaan overheersen. 'Inwendig heeft zich', zei ik begin' 44
in een van mijn vrijdagavond-overzichten voor Radio-Oranje, 'in Rusland een
diepgaande ontwikkeling voltrokken. De opheffing van de Komintern, de afschaf-
fing van de 'Internationale' als volkslied' (zomer '43), 'het herstel van het Grieks-
Katholiek Patriarchaat' (zelfde tijd) - 'het zijn alles tekenen van een nieuwe bezin-
ning in nationale geest'; ik meende dat de Russen vóór alles op hun veiligheid
bedacht waren en noemde het 'een bakersprookje' dat zij 'eerst Europa, daarna de
ganse wereld' zouden willen bolsjewiseren. In diezelfde tekst bepleitte ik evenwel
'enge bondgenootschappelijke samenwerking met het Engelse en zo mogelijk ook
met het Amerikaanse volk' (Radio Oranje, 21 januari 1944) - ik was er niet helemaal
gerust op hoe ver de Russen zouden gaan bij de beveiliging van hun grondgebied
en stond in het conflict tussen de Sowjet-Unie en de Poolse regering bepaald niet
aan de Russische kant. Toen de Poolse regering in april' 43 een beroep gedaan had
op het Internationale Rode Kruis om te onderzoeken wat in Katyn geschied was,
had ik als mijn mening geuit dat zij, gegeven de steun die zij daarmee verleende
aan de Duitse propaganda, de zaak beter tot na de oorlog op haar beloop had kunnen
laten, 'ondanks de natuurlijke ongerustheid van de Polen omtrent het lot van hun
officieren.' (a.v., 27 april 1943) 2 Van Kleffens : Aantekening, 27 nov. 1941
(DBPN, C, selectie).
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