
BUITENLANDS BELEID

'Wat is de bedoeling er van, wat wil men er mede bereiken? Economische
belangen? (neen, interrumpeert de minister van buitenlandse zaken). Dan soms
militair-politieke belangen? Zou Nederland in deze groepering wel niet eens
het bruggehoofd kunnen vormen van de Angelsaksische wereld ?'l -

natuurlijk (niet Nederland al1één overigens), maar daartegen had van Klef-
fens geen enkel bezwaar.

Eind '43 besloot deze, zijn denkbeelden aan de bevolking in bezet gebied
voor te leggen. Aanleiding daartoe was een toespraak, door Smuts in Londen
gehouden, waarin de premier van Zuid-Afrika ('overloper naar de Engelsen'
volgens de Zuidafrikaanse Nationalisten) Nederland en België het advies
gegeven had, na de oorlog tot het Britse Gemenebest toe te treden. Van
Kleffens achtte toen het moment gekomen, aan het denken in bezet gebied
een constructiever impuls te geven. Eind december betoogde hij voor Radio
Oranje dat de zelfstandigheidspolitiek 'morsdood' was; Duitsland zou,
hoezeer ook aan dwangmaatregelen onderworpen, gevaarlijk blijven
('laten wij nooit vergeten dat een wolf in een kooi wel tam kan lijken, maar
dat hij het niet is'). 'Hoofdzaak is', zei hij,

'dat men mag hopen dat bittere ervaring en verruimd inzicht de Verenigde
Staten gevoel zullen hebben doen krijgen voor de levensbelangen die Amerika
heeft bij de daadwerkelijke handhaving van de vrede ook in Europa. Het heeft
nu ten tweeden male gezien dat een Duitse aanslag op Nederland, België of
Frankrijk in wezen een aanslag is op Engeland', en beseft beter dan tevoren dat
de val van Engeland op zijn beurt de dolk zet op het hart van de Verenigde
Staten. Gaat het die kant uit, dan zou men in het Westen dus een sterke formatie
krijgen waarin Amerika met Canada en de andere Britse Dominions arsenaal is
en het grote reservoir van kracht, Engeland basis (vooral voor de luchtmacht),
en het Westen van het Europese vasteland (ik bedoel Nederland, België en
Frankrijk) bruggehoofd. Op die wijze zijn wij enerzijds weliswaar op de Weste-
lijke mogendheden aangewezen, maar omgekeerd hebben deze ons nodig. Het is
moeilijk, een sterkere positie voor ons land te bedenken.

Dat formidabel blok in het Westen zou in het Oosten zijn balans vinden in
Rusland. Rusland ... zal evenals wij zijn volle aandacht moeten en willen
blijven besteden aan de beveiliging van zijn open grens tegenover Duitsland.
In dat beeld komt als vanzelf de noodzaak naar voren van goede betrekkingen
tussen Nederland en de Sowjet-Unie.

Is dat alles bereikbaar, dan, zo ziet het er dunkt mij uit, zou een lang tijdperk
van vrede gewaarborgd lijken.' 3

1 A.v., r ö maart 1943. • De eerste maal was dat geschied in de eerste wereldoorlog
('14-'18). 3 Radio Oranje, 28 dec. 1943.
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