
V AN KLEFFENS ' 'ATLANTIS CH' PLAN

Als enig Nederlands illegaal blad wees De Waarheid dit betoog af: Neder-
land moest met de Sowjet-Unie even nauw samenwerken alsmet Engeland;
deed het dat niet, dan zou het 'gebruikt kunnen worden ... voor manoeu-
vres tegen de vrede, uitgaande van sommige reactionaire kringen, die na de
oorlog wel niet meteen van de aardbodem verdwenen zullen zijn.'l In niet-
communistische kringen werd, naar wij aannemen, positiever gereageerd,
zij het met allerlei variaties, en daar is ook een enkele aanwijzing voor."
Onmiddellijk effect had van Kleffens' denkbeeld niet: de Britse noch de

Amerikaanse regering wilde zich binden, de Amerikaanse kón dat niet eens.
Toezeggingen had de Nederlandse minister van buitenlandse zaken overi-
gens ook niet verwacht; hem was het er om te doen geweest, een gedachte
te lanceren die naar zijn overtuiging vruchtbaar was.

Benelux

Kon de Nederlandse regering op enig punt verder gaan, d.w.z. kon zij, zo
al niet met de regeringen van de Verenigde Staten, Engeland en Canada,

1 De Waarheid, 108 (26 jan. 1944), p. 4. 2 Die aanwijzing is te vinden in een lang
rapport dat de Politieke Commissie van de Zwitserse Weg eind april '44 via
Genève naar Londen zond. In dat rapport werden de meningen weergegeven van
dertig Nederlanders ('personen uit zeer verschillende kringen', schreef de Politieke
Commissie aan Visser 't Hooft: 'buitenlandse politiek, volkenrecht, krijgsweten-
schap, handel, industrie, financiën, theoretische economie, arbeid, pers, geschiede-
niswetenschap, cnltureel leven') die elk op tien hun voorgelegde punten hadden
moeten reageren. 'Aanleiding was daarbij (natuurlijk) de rede van minister van
Kleffens, die kennelijk onze buitenlandse politieke mening wilde beïnvloeden.' Tot
punt 3 behoorde deze vraag: 'Acht gij de door minister van Kleffens geschetste
verhouding arsenaal-basis-bastion aanvaardbaar?' De antwoorden op deze vraag
werden door de Politieke Commissie aldus samengevat:
'Volgens sommigen staan wij hier tegenover een historisch gegroeide en voor

de toekomstige vrede essentiële werkelijkheid, waarover nauwelijks te discussiëren
valt ... Volgens anderen is die verhouding slechts voor de liquidatieperiode aan-
vaardbaar of een pis-allet ... Eén antwoord acht de politieke bastion-constructie de
uiting van een wereldorde die de kiem van haar eigen ondergang in zich draagt;
een ander acht het ministeriële uitgangspunt: de hopeloosheid van het geval-
Duitsland, onjnist ... Enkelen achten de constructie zonder nadere motivering
juist en aanvaardbaar, anderen noodzakelijk maar niet aangenaam, weer anderen
onaannemelijk zolang de betrekkingen tussen de grote mogendheden zich niet
duidelijker zullen hebben afgetekend, of zelfskatastrofaal indien het drievoudig ver-
bond Engeland-USA-Rusland niet gehandhaafd mocht blijven.' (brief, 28 april
1944, van de Politieke Commissie aan Visser 't Hooft, A 51 (8) (Zwitserse Weg A,
I c) en rapport 'Enquête buitenlandse politiek' (a.v., 2 h))
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