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Strijdkrach ten

Toen van Lidth in september' 42 de portefeuille van oorlog van zijn voor-
ganger van Boeyen overnam, was het eerste verzoek dat hij tot de kleine
staf van het departement richtte, hem een overzicht te geven van de Neder-
landse militairen die zich in Engeland of elders bevonden.' Dat bleken er
ruim tienduizend te zijn: geen groot aantal, en bovendien waren zij in
hoge mate verspreid, zowel territoriaal als organisatorisch.
De grootste groep werd gevormd door de opvarenden van de Koninklijke

Marine: ca. vijfduizendvijfhonderd man, waarbij, wat de marine betrof,
nog geteld moesten worden bijna duizendvijftig militairen van de Marine-
luchtvaartdienst (ruim driehonderd in Engeland, tweehonderdvijftig in
Australië, tweehonderdvijftig op Ceylon en tweehonderdvijf-en-dertig bij
de vliegschool in Jackson in de Amerikaanse staat Mississippi waar de uit
Indië geëvacueerde leerlingvliegers hun verdere opleiding ontvingen), voorts
tweehonderd op Curaçao aanwezige mariniers en tenslotte de driehonderd
leden van staf en personeel van het Marine-etablissement te Soerabaja die
tijdig naar Ceylon en vandaar naar Zuid-Afrika afgevoerd waren. Tot het
ressort van de marine behoorden dus in totaal ruim zevenduizend man.
De drieduizend overigen maakten administratief deel uit hetzij van de

Koninklijke Landmacht, hetzij van het Koninklijk Nederlands-Indisch
Leger, maar operationeel was van hen een aantal bij de luchtmachten
ingedeeld. Het Knil kende nog het wapen van de Militaire Luchtvaart
(honderd leden van dat wapen bevonden zich in de zomer van '42 in Austra-
lië, tweehonderd bij de vliegschool in Jackson), maar het wapen van de
Militaire Luchtvaart der Koninklijke Landmacht was in de zomer van '40
in Engeland niet instandgehouden, hoewel men daartoe, gegeven de aan-
wezigheid van de instructeurs, de leerlingvliegers en het technisch personeel
van de geëvacueerde vliegscholen van Haarnstede en Souburg, heel wel had
kunnen besluiten. Die groepen waren, zoals wij in hoofdstuk I vermeldden,
uiteengeslagen: het technisch personeel was toegevoegd aan de Marine-
luchtvaartdienst (het bleef administratief tot de landmacht behoren) en de
instructeurs en leerlingvliegers waren in de herfst van' 40 naar Indië over-

1Exemplaar inKon. Instituut voor Ingenieurs: Collectie-van Lidth, 268.
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