
STRIJDKRACHTEN

Hoogst bescheiden was ook het aantal vrijwilligers en dienstplichtigen van
wie in de zomer van '42 aangenomen werd dat zij in de resterende maanden
van dat jaar Engeland zouden bereiken: niet meer dan ruim vierhonderd
(onder hen zouden zich ook 'Engelandvaarders' bevinden). Soelaas viel al
evenmin te verwachten indien de vrijstelling van militaire dienst die om
persoonlijke of zakelijke redenen aan een aantal dienstplichtigen verleend
was, ongedaan gemaakt werd: in Engeland betrof dat slechts tweehonderd-
zestig personen, van wie veertig vrijstelling gekregen hadden op grond van
hun ambtelijk werk.'

Al met al was de strijdmacht waarover de regering de beschikking had,
heel wat kleiner dan minister Dijxhoom in de herfst van' 40 had aangenomen;
hij had toen, zo verklaarde hij aan de Enquêtecommissie, 'het idee dat men
de sterkte van het Legioen' (de Irene-brigade heette aanvankelijk 'het
Nederlands Legioen') 'zou kunnen opvoeren tot zeker drie- à vijfduizend
man'.2 Er zijn trouwens in die tijd nog wel hogere cijfers genoemd ('acht-en-
twintigduizend', hoorde van Lidth drie jaar later)" - cijfers die gebaseerd
waren op de veronderstelling dat de grote groepen Nederlanders die zich
in Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika bevonden, een stroom van
dienstplichtigen zouden opleveren.

Dienstplichtigen. Want wel had het schokkende bericht: 'Duitsland heeft
Nederland overvallen', er toe geleid dat met name in Canada en Zuid-
Afrika een aantal Nederlanders zich vrijwillig voor de militaire dienst
aangemeld had, maar de regering besefte dat voortzetting van de oorlog aan
de zijde van Engeland vergde dat zij, precies als de Engelse regering met de
mannelijke Engelsen deed, alle mannelijke Nederlanders die daarvoor in
aanmerking kwamen, in dienst moest roepen; alleen in dat geval trouwens
was de Engelse regering bereid, de Nederlandse te helpen bij de uitrusting
van een eigen krijgsmacht."

1 Ik was een van die veertig. 2 Getuige Dijxhoorn, Enq., dl. VIII c, p. 46. 3 Van
Lidth: 'Dagboek', 9 aug. 1943. • De oproeping in militaire dienst maakte het nood-
zakelijk dat op enkele punten van de Dienstplichtwet afgeweken werd, om te be-
ginnen al van de artikelen die bepaalden dat dienstplicht slechts opgelegd kon
worden aan personen die in Nederland woonden (vrijwilligers kon men steeds
toelaten, zelfs als het buitenlanders waren); ook moest bepaald worden dat voor
het dienstnemen van minderjarigen de toestemming van hun ouders of voogd niet
vereist was. Voorts werd van de Dienstplichtwet afgeweken doordat in januari' 42
bij wetsbesluit vastgesteld werd dat wie eenmaal in dienst was, voorshands in dienst
bleef.
Wij voegen nog toe dat de dienstplicht in augustus' 43 tot Indonesiërs uitgestrekt

werd, voorzover dezen buiten Nederlands-Indië (hoofdzakelijk: in Australië)
vertoefden (de Javanen in Suriname vielen hier buiten); dat vier groepen Neder-


