
RECRUTERING IN ENGELAND

liever dienst namen bij de Engelse strijdkrachten. Dat laatste was van' 42
af al heel eenvoudig. In augustus' 42 werd namelijk een Engelse wet afge-
kondigd (een gewijzigde versie van de in '40 afgekondigde Allied Forces
(War Service) Act) die bepaalde dat regeringen in ballingschap niet het recht
hadden, dwangmaatregelen te treffen tegen dienstweigeraars. Zouden die
dienstweigeraars dan ongemoeid gelaten worden? Neen. Op de nieuwe
Allied Forces (War Service) Act volgde onmiddellijk een Order in Council
(koninklijk besluit) waarbij bepaald werd dat Nederlandse onderdanen die
niet aan hun Nederlandse dienstplicht voldaan hadden, in Engelse militaire
dienst konden worden opgeroepen. Hoeveel Nederlanders vervolgens
volgens hun wens in de Engelse krijgsmacht opgenomen werden, weten wij
niet, maar het zullen er wel verscheidenen zijn geweest, met name doordat
in '42 in Nederlandse kringen in Engeland vrij algemeen bekend was dat de
verhoudingen in de Irene-brigade veel te wensen overlieten.

Het merkwaardige is nu dat de Engelse regering, gelijk vermeld, de
Nederlandse het recht ontzegd heeft, op dienstweigeraars dwang toe te
passen, terwijl in '41 en '42 een lange procedure, gevoerd tussen de N eder-
landse regering en een Nederlander op wie wèl dwang toegepast was, er toe
geleid had dat de regering in het gelijk was gesteld.

Die Nederlander was een eenvoudige Londense bloemenkoopman die,
nadat hem uitstel van opkomst geweigerd was, in de herfst van '40 bij de
Irene-brigade was ingelijfd; hij kreeg eind januari '41 een week verlof om
zijn zaken te regelen, vroeg schriftelijk een week extra-verlof aan en wei-
gerde zich weer bij de brigade te voegen toen dat verzoek niet ingewilligd
was: hij ging weer bloemen verkopen op Piccadilly. Daar werd hij medio
maart op verzoek van de Nederlandse autoriteiten door de Britse politie
gearresteerd. De man had die arrestatie voorzien en er zich duchtig op
voorbereid in samenwerking met de meest geziene Nederlandse advocaat in
Londen, mr. W. Roosegaarde Bisschop. Wat de bloemenkoopman daarbij
dreef, is duidelijk: hij wilde de militaire dienst ontlopen - wat mr. Bisschop
dreef, is minder duidelijk. Bisschop was juridisch adviseur van het Neder-
lands gezantschap geweest en men heeft wel verondersteld dat hij gegriefd
was doordat de Nederlandse regering geweigerd had, hem ook tot háár
juridische adviseur te benoemen. Hoe dat zij, op advies van Bisschop beriep
de bloemenkoopman zich onmiddellijk op de aloude Engelse Habeas Corpus
Act die bepaalt dat niemand wederrechtelijk van zijn vrijheid beroofd mag
worden, en in het stuk dat hij bij de Engelse autoriteiten indiende, stelde hij
dat A IO (het wetsbesluit uit begin augustus '40 dat hem de dienstplicht
opgelegd had) nietig was o.m. op grond van het Nederlandse recht; daarbij
werd naar allerlei artikelen uit de Grondwet verwezen waarvan inderdaad
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