
RECRUTERING IN CANADA

voor zijn eigen mannen (de Canadese strijdkrachten die buiten Canada stre-
den, bestonden louter uit beroepsmilitairen en vrijwilligers); de regering
van dit Dominion had er geen bezwaar tegen indien de Nederlandse regering
Nederlandse dienstplichtigen opriep, maar indien dezen weigerden op te
komen, moest de Nederlandse regering daarin berusten: zij mocht geen
dwang toepassen; dat laatste werd op I mei '41 door de Canadese premier,
W. L. Mackenzie King, in het Canadese Lagerhuis met nadruk verklaard;
zijn uitspraak had, zo berichtte de Nederlandse gezant te Ottawa, 'nood-
lottige gevolgen'." Dat zal nog blijken.
Hoeveel Nederlanders in Canada woonden, was in mei '40 aan de Neder-

landse instanties niet bekend. Met name in de jaren '20 en '30 waren talrijke
landbouwers en handwerkslieden uit Nederland naar Canada geëmigreerd.
Daar was het sommigen redelijk goed, anderen slecht gegaan en lang niet
allen hadden, bijvoorbeeld voor de verlenging van hun paspoort, contact
onderhouden met de Nederlandse eonsulaten.
Bij die eonsulaten meldde zich in eerste instantie een aantal vrijwilligers -

hetzelfde geschiedde trouwens bij de eonsulaten in de Verenigde Staten en
in de landen van Latijns Amerika, en dat alles droeg er toe bij dat minister
Dijxhoorn begin september '40 een militaire missie naar Canada zond ten-
einde de recrutering niet alleen daar maar vooralook in de Verenigde Staten
met kracht ter hand te nemen; er werden, zoals wij al schreven, grote resul-
taten van verwacht. Hoofd van die missie werd luitenant-kolonel Sas die,
gelijk reeds in hoofdstuk I vermeld, in die tijd graag de Atlantische Oceaan
tussen zichzelf en de Gestapo zag liggen; Saswerd door acht andere officieren
vergezeld, onder wie de majoor van de generale staf W. Th. Carp (die
Engelands kans om stand te houden al even laag aansloeg als Sas) en de
kapitein van de generale staf L. J. A. Schoonenberg die (ook dat vermeldden
wij reeds inhoofdstuk I) bij de Nederlandse geheime dienst GS III werkzaam
was geweest. Sas en Schoonenberg namen hun echtgenote en Sas nam
bovendien zijn zoon mee naar Canada, een en ander met verlof van minister
Dijxhoorn. Verscheidenen van de negen officieren die naar Canada ver-
trokken, konden overigens niet eens behoorlijk Engels spreken.
De bedoeling was dat de missie de Nederlandse vrijwilligers en dienst-

plichtigen van het westelijk halfrond in een in Canada te vestigen depot
zou opvangen; dezen zouden daar dan twee maanden lang een eerste
militaire scholing ontvangen en vervolgens in groepen naar Engeland
overgebracht worden.

1Brief, 23 mei 1941, van de Neder!. gezant te Ottawa aan het dep. van buitenl.
zaken (Enq., dl. VIII b, p. 24).
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