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hebben ruim vijftig vrijstelling gekregen, zijn bijna vijfhonderd afgekeurd
en zijn vierhonderdtwintig naar het depot in Canada vertrokken.

*

In dat depot kwamen dus uit Canada nog geen driehonderdvijftig vrij-
willigers en dienstplichtigen terecht en uit de Verenigde Staten vierhonderd-
twintig. Daarenboven verschenen er nog driehonderdvijf-en-zestig vrij-
willigers en dienstplichtigen uit andere landen - dat sloot de Engeland-
vaarders in die uit Zweden via Siberië en Japan hadden kunnen reizen.
Onder de groepjes die uit Latijns Amerika arriveerden, waren overigens
verscheidenen die nauwelijks Nederlands konden spreken.
Het depot was aanvankelijk gevestigd in een door de Canadezen verlaten

kazerne die in de plaats Stratford, drie uur sporen van Toronto (er waren
maar twee treinen per dag), gevestigd was in een verlaten meubelfabriek.
Deze 'Prinses [ulianakazerne' bood plaats aan ca. achthonderd militairen.
Permanent aanwezig waren er de instructeurs (voor de twee maanden
training) : ruim veertig militairen, nl. zeven officieren,negen onderofficieren
en acht-en-twintig korporaals, die men, ter aanvulling van de missie, in
januari '41 uit Engeland overgebracht had. Het gebeurde vaak dat deze
staf instructie gaf aan niet meer dan dertig of veertig recruten. De officieren
die dit geheel moesten leiden (dat waren niet Sasen Carp: dezen hadden zich
in Ottawa gevestigd, Sasmet de fraaie titel 'Commandant der Nederlandse
troepen in Canada'), verveelden zich stierlijk en velen waren dan ook vaak
afwezig; een, die, na in Canada opgekomen te zijn, aan het kader was
toegevoegd, zei tegen ir. Pot die wij reeds eerder citeerden: 'Ik heb bet
gelukkig nog druk met mijn eigen zaken, anders zou ik me geen raad
weten.'! 'Ik ondervond', aldus Pot (hij was begin' 42 in Stratford geweest),
'dat, alhoewel een groot deel van de recruten bestond uit jongens en mannen
uit de betere kringen, vrijwel alle officieren hun best deden, vooral maar
te laten voelen dat het maar gewone soldaten waren.P In dat opzicht gaf
de kapitein die als kazernecommandant optrad, het slechte voorbeeld. 'Het
ergst', aldus een Engelandvaarder die in de lente van '41 uit Zweden in
Stratford aankwam, 'was de afstand tussen de officieren en de soldaten.
We werden alsoud vuil behandeld. Dat gold ook voor deEngelandvaarders.
Kwam je na een lange en moeilijke tocht uit Nederland aan, dan werd je
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