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rnotie met tachtig tegen zeven-en-zestig sternmen verworpen) - geen
premier van welk Dominion ook had een zo verdeeld land achter zich als
de Zuidafrikaan Smuts die, gelijk reeds eerder opgemerkt, door een aan-
zienlijk deel van de Zuidafrikaners als een overloper naar de Engelsen
beschouwd werd. Juist bij deze Zuidafrikaners evenwel had Nederland
door de sympathie die het veertig jaar tevoren voor de zaak van de Boeren
aan de dag gelegd had, een goede naam gehad (die verloor het bij velen
hunner door tegen Duitsland aan de oorlog deel te nemen) - Smuts van
zijn kant wenste zoveel mogelijk te onderstrepen dat Zuid-Afrika schouder
.aan schouder met Nederland vocht, en daaruit vloeide voort dat hij van
harte bereid was, de Nederlandse recrutering in Zuid-Afrika naar vermogen
te steunen.

De animo voor de dienstneming was niet groot. Er waren, zoals gezegd,
aanvankelijk ongeveer tweeduizend Nederlandse dienstplichtigen. De
Nederlandse autoriteiten hadden hen in de zomer van '40, toen dus nog
niet vaststond of dienstplichtigen naar Engeland konden vertrekken, ja
toen de dienstplicht nog niet afgekondigd was, opgeroepen, voor alle
zekerheid deel te nemen aan een aparte registratie; op die oproep hadden
maar zeshonderd gereageerd. De recrutering zou dus een moeilijke aan-
gelegenheid worden. Teneinde haar deugdelijk te organiseren werd begin
'41 een gepensioneerd vlagofficier van de Koninklijke Marine, schout-bij-
nacht b.d. J. Bosma, uit Indië naar Zuid-Afrika gezonden, waarbij evenwel,
naar vermoed werd, bij de marine in Indië vooral de behoefte een rol
gespeeld had, de man uit Indië te verwijderen; zijn capaciteiten werden niet
hoog meer aangeslagen. Dat laatste was in Londen niet onbekend en derhalve
werd in de lente van '41 een heel wat energieker officier naar Zuid-Afrika
gestuurd: de reserve-luitenant-kolonel van de militair-geneeskundige dienst
dr. C. F. Koch die in mei-juni '40 bij de in Frankrijk ronddolende onder-
delen van het Nederlandse leger van leiderscapaciteiten blijk gegeven had.
De bedoeling was dat Koch onder Bosma zou werken, maar het eerste wat
de overste tot zijn verbazing van de schout-bij-nacht te horen kreeg was
dat deze laatste er volledig accoord mee ging dat Koch als hoofd van de
recruteringscommissie zou optreden; Bosma bleef wel lid van die missie
maar 'bracht', aldus Koch, 'gedurende de bureau-uren veel tijd door in de
tuin van het bureau, waar hij zich bezig hield met het snoeien der planten.'!

Koch richtte voor de recrutering een centraal bureau in Pretoria op en
schakelde de consuls in Durban, Johannesburg en Kaapstad in. Die consuls
moesten eerst hun namen- en adressenmateriaal completeren, hetgeen,
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