
RECRUTERING IN ZUID-AFRIKA

doordat er in zuid-Afrika geen burgerlijke stand was, enkele maanden
vergde. In augustus' 41 werden de eerste dienstplichtigen opgeroepen voor
hun medische keuring. Er hadden zich toen al ruim honderd Nederlanders
aangemeld voor dienst in het Zuidafrikaanse leger - bij velen van de overigen
was de weerstand om naar Engeland te vertrekken, groot. 'Zij kwamen',
aldus later Koch, 'met hun bezwaar: Holland is niet in staat geweest ons
te eten te geven; waarom zouden wij voor Holland vechten ?'l Die weerstand
werd aangewakkerd door agitatie uit de hoek van de pro-Duitse Zuid-
afrikaners en van linkse extremisten onder de Nederlanders. Koch belegde
propaganda-vergaderingen. Door tegenstanders van de recrutering werden
dan vaak tevoren pamfletten verspreid en op de vergaderingen ontstond
vervolgens groot tumult - er waren er die met het zingen van 'De Inter-
nationale' eindigden. Op een van die vergaderingen, in Johannesburg,
voerde gezant van Lennep het woord; het vooruitzicht dat het er tot wan-
ordelijkheden kon komen had hem niet afgeschrikt, hij achtte zich inte-
gendeel verplicht, zich tot het uiterste voor de recrutering in te zetten.
Improviserend sprekend (dat deed hij steeds) betoogde hij dat Nederland
door Duitsland geplunderd werd; hij nam aan, zei hij ietwat onhandig,
dat hij de schilderijen die op zijn familie-buiten in Overijssel hingen, ook
wel niet zou terugzien - 'u had', vertelde dr. Daubanton aan de Enquête-
commissie, 'het geloei moeten horen van de bouwvakarbeiders: denk je
dat we voor je schilderijen gaan vechten? .. We hebben wel wat anders
te doen!'2 Van doorslaggevend belang was evenwel dat de Zuidafrikaanse
rechtbanken zich in enkele door Nederlanders aangespannen processen aan
de zijde van de regering-Smuts plaatsten, en dat deze regering, door van
Lelmep daartoe gestimuleerd, voor haar bondgenoot deed wat zij kon:
zodra de recrutering begonnen was, maakte zij bekend dat aanvragen om
het Zuidafrikaanse staatsburgerschap, ingediend door Nederlanders die
hun dienstplicht moesten nakomen, niet meer in behandeling genomen
zouden worden, en zij deed voorts weten dat tegen dienstweigeraars met de
machtsmiddelen van de Zuidafrikaanse staat zou worden opgetreden, en
niet mals ook: zij zouden worden gearresteerd en ter deportatie aan de
Nederlandse autoriteiten uitgeleverd.

In januari '42 vertrok de eerste groep dienstplichtigen per schip naar
Engeland.ê Zij werd door andere groepen gevolgd. De agitatie tegen de

1 Getuige C. F. Koch, Enq., dl. VIII c, p. 90. 2 Getuige F. Daubanton, a.v., p. 1325.
a Toen die groep, ruim honderd man sterk, in een Schotse haven aankwam, was
er geen enkele Nederlander ter begroeting aanwezig; veiligheidshalve werd de
groep toen eerst onder gewapend geleide naar de Patriotic Schoolovergebracht.


