VAN LEGIOEN TOT BRIGADE

Landmacht die in mei of juni 40 van het Continent in Engeland beland
waren; enkele honderden dienstplichtigen uit Engeland; ca. vijthonderd-
veertig vrijwilligers en dienstplichtigen uit het westelijk halfrond; zes-
honderd dienstplichtigen uit Zuid-Afrika; talrijke kleinere groepen uit
andere landen (dc leden van de brigade kwamen uit 26 verschillende landen);
en enkele honderden Engelandvaarders die aan de brigade werden toege-
wezen — in totaal hebben er wellicht drieduizend militairen korte of lange
tijd deel van unitgemaakt. Het was maar een bescheiden ‘legioen’ — het was,
aangezien de in het kamp aanwezige sterkte nooit boven de tweeduizend
kwam en van die tweeduizend militairen een aanzienlijk deel niet geschikt
was om aan gevechten deel te nemen, ook maar een bescheiden ‘brigade’.
Een ‘echte’ brigade telt in de regel drie- tot vierduizend man. Toen de
term ‘brigade’ begin ‘41 gekozen werd, hoopte men er nog op zijn minst
zovelen bijeen te krijgen; begrijpelijk achten wij het dat men die term niet
meer liet vallen toen de ecnheid haar volledige en officiéle naam gekregen
had: Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’.

De eerste fase in het bestaan van de brigade (toen nog ‘Nederlands Legioen’
geheten) beschreven wij in hoofdstuk 1. Het was een ongelukkige periode:
in snelle successie werden vijf commandanten benoemd, talrijke officieren
waren gedemoraliscerd, de eenheid had geen duidelijke taak, zij beschikte
nauwelijks over wapens en ook de huisvesting (eerst in tentenkampen,
nadien in een leegstaande fabrick) liet veel te wensen over. Begin '41 bevond
de brigade zich nog steeds in die fabriek, in Congleton (zie kaart X op pag.
707). Het was, aldus ds. van Dorp (de predikant van de hervormde gemeente
te Londen was tevens veldprediker geworden),

‘een ongezellig, armelijk, haveloos, vervallen gebouw. 1k heb ecns . . . een jongen
bezocht die dwars door de vloer van cen der bovenverdiepingen ... was
heengezakt en toen gelukkig nog aan zijn hoofd was blijven hangen ...
Een sergeant met wie ik een praatje maakte, wees op de gloeiende kachels. De
pijpen gingen door de houten plafonds heen, die rondom de pijpen al verkoold
waren. De ramen . . . konden geen van alle open. De trappen waren van hout. Er
was geen enkele nooduitgang.”

Daar stond tegenover dat Congleton een genoeglijk, zij het vies fabrieks-
stadje was en dat de bevolking (zij was vooral geimponeerd door de
uniformen van de marechaussees) aan de Nederlandse militairen veel harte~
lijkheid betoonde. Een betere behuizing was dringend nodig. Minister
Dijxhoorn besloot in september '40 een geheel nieuw kamp voor de

* J. van Doxp: Het licht achter de muur, p. 79.
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