
IRENE-BRIGADE IN '41-'42

krachten aan de Britse Labour Offices ter beschikking gesteld waren, maar
daar wilde Dijxhoorn niet van weten, te minder toen hij merkte dat de
koningin zulks wenste, en toen prins Bernhard hem schrifielijk had meege-
deeld (23 maart '41) dat prinses [uliana en hij niet konden goedkeuren dat
de brigade de naam van prinses Irene kreeg, zolang de officieren die in de
zomer van' 40 door hun defaitisme de achting van de troep verloren hadden,
gehandhaafd bleven en zolang er, schreef de prins, 'een vrij groot aantal
... mensen maar rondhangen zonder voor welke dienst ook goed te zijn.'!
'Ik heb', legde Dijxlioom in zijn memoires met betrekking tot die laatste
groep vast,

'geweigerd deze ongelukkigen op straat te zetten en ik ben er nog trots op dat
ik mij tegen elke aandrang in die richting ben blijven verzetten. Ik heb de chef
van de geneeskundige dierist opgedragen, deze mensen te blijven verzorgen en
ik heb er gekscherend bij gezegd: 'desnoods maakje er maar een soort Bronbeek
van' '2_

die naam bleef hangen, tot ergernis van de actieven. 3

De niet-fitte krachten werden ook door minister van Boeyen gehand-
haafd, maar hij beloofde, in de brigade, zoals hij op het departement van
oorlog al gedaan had, de wijzigingen in het kader aan te brengen die door
koningin en prins wenselijk geacht waren. Vervolgens mocht de brigade
de naam van prinses Irene aannemen - het blok aan het been bleef 'Wij
zaten', aldus luitenant J. J. G. Beelaerts van Blokland,

'in het kamp met vierhonderd mensen die volkomen ongeschikt waren ... De
geest was slecht ... Men zei: 'Er zijn geen plannen gemaakt en wij lopen hier
maar rond te banjeren.' Met die slechte geest kwamen de zieke harten en nieren
en de kromme tenen; dat is altijd zo. Als de geest slecht wordt, zakt het physiek
in elkaar en dan kwamen ze voor de dokter."

Het was een vicieuze cirkel: doordat de brigade als gevechtseenheid
onbruikbaar was, kon zij niet ingezet worden (ook niet bij de strijd in
N oord-Afrika, hetgeen in '42 door sommigen overwogen werd), en doordat
zij niet ingezet werd, werd zij steeds minder waard, hetgeen op die leden
die zich schaamden dat zij geen zinvolle oorlogstaak hadden, een depri-

1Brief, 23 maart 1941, van prins Bernhard aan Dijxhoorn (bijlage 19 bij Dijxhoorn:
'Memoires'). 2 Dijxhoorn: 'Memoires', p. 75. 3 Het heeft de koningin moeite
gekost, het beeld dat de brigade in '40-'41 bood, later te corrigeren. Toen van Lidth
in '43 met haar zijn plannen besprak om van de brigade een deugdelijke gevechts-
eenheid te maken, zei zij hem eens: 'Wat verwacht u toch van die oude mannetj es?'
(van Lidth: 'Dagboek', 7 sept. 1943). 4 Getuige J. J. G. Beelaerts van Blokland,
Enq., dl. VIII c, p. 224.


