TRAINING DER ‘COMMANDOS’

mandos. Met de vorming van die gespecialiseerde eenheden was in 40
begonnen; het was de bedoeling dat zij korte, verrassende aanvallen zouden
uitvoeren op de door Duitsland bezette kust van West- en Noord-Europa.
Vooral Churchill had zijn hart aan dit soort operaties verpand — dc Britse
Chiefs of Staff stonden er daarcntegen nogal sceptisch tegenover. De Com-
mando-cenheden, die met ecn cijfer aangeduid werden, waren verdeeld in
detachementen (Troops) dic ook al elk een cijfer droegen. No. 10 (Interallied)
Commando droeg een bij uitstek internationaal karakter: het bestond uit
aparte Troops van Polen, Noren, Belgen, Fransen en leden van diverse
andere nationaliteiten?, en aan dit No. 10 Commando werd in 42 ecn Neder-
landse Troop toegevoegd: No. 2 (Dutch) Troop.

Die Troop bestond uit vrijwilligers. Dezen hadden zich in maart ‘42
kunnen opgeven en uit de gehele brigade die toen ca. zestienhonderd
militairen omvatte, waren er acht-en-veertig naar voren gekomen (acht
officieren, veertig onderofficieren en soldaten) die door het perspectief,
deel te nemen aan verrassingsaanvallen, aangetrokken werden. De training
was uitzonderlijk zwaar. Zij vond plaats in speciale kampen in de Schotse
hooglanden of in de bergen van Wales. ‘Daar moest’, aldus luitenant
J. Linzel, een van de sectie-commandanten van No. 2 (Dutch) Troop,

‘het kaf van het koren gescheiden worden ... Van ’s ochtends vroeg tot des
avonds laat werd men daar behoorlijk aangepakt en getraind. De mensen sliepen
in tenten bij elk soort weer; er werd achter clkaar door en door geoefend,
stormbaan, enzovoort. Er werd op je geschoten; je kreeg snelle marsen, wij
hebben eens met de Hollandse groep tien mijl® in vijf kwartier afgelegd met

volle bepakking ... Zo ging het zes & acht weken achter elkaar door. Men
kreeg bijna geen rust. In zeven dagen had men één middag rust. ’s Zondags had
men geen vrij ... Het was een harde training, waarbij mensen die niet mee-

konden, uitvielen.’

‘Alle training’, zo schreef een Nederlandse Commando, W. van der Veer,
die evenals Linzel vanuit het depot van No. 2 (Dutch) Troop dat in Achna-
carry (zie kaart X op pag. 707) lag, zijn basisopleiding kreeg in het kamp van
No. 9 Commando,

‘was gebaseerd op de physicke gesteldheid van de man. Veel sport. En wat voor
een sport: met je blote lichaam in de koude ochtendwind . . . moest je elkander
boomstammen toewerpen, waarbij je lichaam schier bezweck onder het gewiche,
om maar niet te spreken van de ontwrichte schouders die je opliep, zodra je

1 Die zaten in No. 3 Troop: Duitsers, Qostenrijkers, Italianen, Spanjaarden, Mexi-
canen, enz., enz. 2 Ruim zestien kilometer. * Getuige L. Linzel, Eng., dl. VI c,
p- 186.

713



